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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Het jaar 2024 is alweer enkele maanden oud en er zijn alweer activiteiten en werkzaamheden door en voor 
de Vereniging gedaan.

Op 2 februari 2024 was de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst met een terugblik op 2023 door 
Thomasvaer en Pieternel. Na de pauze konden we genieten van een mooie presentatie over 55 jaar 
winkelcentrum de Korf. Er waren veel leden aanwezig en onder het genot van een hapje en drankje 
werden de beste wensen voor het nieuwe jaar met elkaar uitgewisseld.

De tentoonstelling met Meccano trok veel belangstelling en is ondertussen ingeruimd voor een 
tentoonstelling met poppenhuizen.
De verkoop in de Winkel van Sinkel is probleemloos gecontinueerd en vele leden weten op 
zaterdagmiddag de weg te vinden naar de Oudheidkamer voor een praatje en een kop koffi e.

Ook bestuurlijk zijn we al weer volledig aan de slag. De voorbereidingen voor de Algemene 
Ledenvergadering op 3 mei zijn achter de rug, alle documenten zijn door het bestuur goedgekeurd en 
vastgesteld en de kascontrole leverde geen problemen op.
Nu is het woord aan de leden, tijdens de vergadering kunt U het beleid van het bestuur beoordelen, 
goedkeuren of aanpassen.
Een uitnodiging voor deze vergadering is als bijlage bij dit ‘Benthuizer Turfje’ meegezonden. Ook de 
contributienota voor 2024 zit in de envelop, wilt U zo spoedig mogelijk de contributie overmaken.

Hoogstwaarschijnlijk kunnen we op 4 mei 2024 tijdens de dodenherdenking een monument voor de 
oorlogsslachtoffers afkomstig uit Benthuizen onthullen.
Dit monument komt op het pleintje voor de ingang naar de begraafplaats.
Nagenoeg alles is hiervoor geregeld, alleen ontbreken op dit moment nog een gedeelte van de benodigde 
fi nanciële middelen – een niet onbelangrijk onderdeel van het project.

Wat ook een punt van aandacht en discussie is, betreft de sloop van de Arnoldus van Osschool in 
september. Het kunstwerk aan de buitenmuur is in 1979 ontworpen door de toenmalige kunstenaar uit 
Zoetermeer: Ad van den Brink.
Dit wandreliëf stelt voor de ‘Negen Turven’ uit het oorspronkelijke gemeentewapen van Benthuizen. We 
willen dit behouden en we zoeken samen met de Cultuurmakelaar van de gemeente Alphen aan den Rijn 
naar een andere geschikte plaats.

Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 14 september en het thema is ‘Verbinding’, we denken na 
hoe wij hier een interessante dag van kunnen maken.

Ik wens U veel leesplezier met deze uitgave van het ‘Benthuizer Turfje’

Jan de Ruiter (voorzitter)
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Van de Redactie
Anneke Bregman - de Groot

Een nieuw Benthuizer Turfje ligt weer voor u. We hebben 
weer mooie en interessante verhalen gevonden. Wist u dat 
het in 1892 nog zo donker was in Gelderswoude dat een smid 
die zijn paard en tilbury kwijtraakte, hen niet meer terug kon 
vinden? Pas de volgende dag werd de kar in de slootkant 
gevonden. En hoe het afl iep met het paard? Lees ‘Benthuizen 
van weleer’.
Peter kwam in contact met het echtpaar Verkuil. (In het vorige 
nummer stond hun trouwfoto). Zij kijken samen met Peter 
terug op hun ‘kraak’avontuur in het Beelaertspark.
Alex Spruitenburg mijmert over zijn jeugdjaren op de 
Dijk. Toen er over de vaart een ophaalbrug lag en schipper 
Voorwinden er nog zijn schip aanmeerde.
U kunt verder lezen over het vervolg van ‘De Korf’, het vullen 
van eau de colognefl esjes en u vindt een leuk gedicht van 
Kees ’t Jong over de Winkel van Sinkel.
We werden opgeschrikt door het plotselinge overlijden van 
een van de vrijwilligers van de winkel, Gina Nooteboom. Wij 
wensen haar dierbaren veel sterkte. In dit Turfje vindt u een 
‘in memoriam’. 
Ook dit jaar staat de HKB weer met een stand op de 
Koningsmarkt. Neem er eens een kijkje. En wist u dat 
elke zaterdagmiddag de Oudheidkamer open is, waar 
gastvrouwen u ontvangen met koffi e en zelfgebakken koek. 
Welkom!

Agenda
 27 april Koningsdag.
 3 mei Algemene ledenvergadering HKB.
 11 mei  Nationale molendag. 

Terras voor de Oudheidkamer geopend.

Nieuwe leden:
Dhr. J. Kluivers Fam. M. Hijdra
Mw. W.J. Bezemer­Pos Dhr. A.L.H. Kooter
Dhr. M. van Beveren Dhr. L. den Hertog
Mw. M.J. van Venrooij Dhr. L. Bregman
Dhr. A. Krol Dhr. C.A. Stam sr.
Dhr. C.A. Stam jr. Mw. C. Vreeburg
Dhr. J. Vis, allen uit Benthuizen.
Mw. C. Wijna­Havenaar, Urk
Mw. A. Koster­Havenaar, Marum
Mw. T. Brouwer, Koudekerk a/d Rijn
Mw. M. v/d Meer, H’woude­Rijndijk 
Dhr. J. Schneider, Zoetermeer

Overleden (voor zover bekend)
G. Nooteboom­Spruitenburg
C. Qualm, Moerkapelle
G. Hijdra, Berkel en Rodenrijs
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Vanaf de 15de eeuw werd het veengebied ten 
noorden en ten zuiden van Benthuizen uitgeveend 
tot op de kleilaag. Ook in de verre omgeving vond 
deze turfwinning plaats. Wat na die vervening 
overbleef was water, vaak met een aanzienlijk
en soms ook gevaarlijk oppervlak. Toen er geen 
vervening meer mogelijk was had dit gevolgen voor 
de oorspronkelijke bevolking met als gevolg: vertrek 
van veel bewoners. Benthuizen stak in de watervlakte 
uit als een schiereiland vanaf de Geerweg.
Het gebied aan weerszijden van ons dorp liep vanaf 
de huidige ringdijk met de weg Noordpolder, tot 
aan de Oostkade, (tevens de grens van Zoetermeer) 
en de Landscheiding. Aan de westzijde tot ruim 
achter Gelderswoude.
Het veengebied ten noorden van de Noord­
polderweg tot aan de Oude Rijn werd niet 
uitgeveend en bleef dus land. In dit hoge gebied ligt 
ook het noordelijkste punt van Benthuizen. 

Droogmaking
In de 18de eeuw werd besloten veel van deze 
plassen weer droog te malen vanwege de 
vruchtbare kleigrond daaronder.
Om de plassen werden dijken gelegd (globaal): een 
dijk aan de noordkant met de Noordpolderweg, in 
het midden aan beide zijden van het dorp zelf èn ter 
weerszijden van de Slootweg tot aan de Noord‑Aa. 
Tenslotte een dijk westelijk van Gelderswoude. De 
oostelijke grens was de Limiettocht. Daarachter 
lagen de Hazerswoudse droogmakerijen. 

De na het droogmalen ontstane polders waren: de 
Benthuizer Noordpolder met de Gelderswoudse 
polder en de Benthuizer Zuidpolder met de 
Benthorner Polder. Deze polders waren met elkaar 
verbonden en werden gezamenlijk bemalen. 
In 1765 was de klus geklaard en kon het boeren 
beginnen. 

De Dijk
Een Benthuizen zonder de Dijk is niet voor te stellen. En zonder de Dijk was er waarschijnlijk geen 
dorp geweest. Een dijk beschermt tegen water. Een dijk werd ook aangelegd om vruchtbare grond 
droog te leggen. En die functie was weggelegd voor ‘onze’ Dijk. 

Door: Anneke Bregman - de Groot & Miel Bregman

De Dijk gezien vanaf molen De Haas. Foto uit 1938.
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Benthuizer Ringvaart
Na de droogmaking liep de (oude) Hoogeveense­
vaart in het noorden dood op de nieuwe ringdijk.
De bedijking van dorp en Slootweg gaf echter, door 
het aanleggen van de Benthuizer Ringvaart, een 
nieuwe vaarverbinding in de richting Stompwijk 
en dus naar Leiden. Oudere inwoners zullen 
het scheepje van de gebroeders Voorwinden 
nog wel herinneren. Zij bevoeren deze nieuwe 
vaarverbinding. Vanuit Benthuizen gingen zij via 
het Verlaat (een sluis bij de Noord Aa) richting 
Leiden en verder.
Na de droogmakerij was de aangrenzende polder 
verdeeld in acht kavels, met op de kavelnummers 
1, 3, 4, 6 en 8 een boerderij. Vanuit deze boerderijen 
werd het gehele gebied geëxploiteerd. Bekende 
families woonden op deze boerderijen, o.a. 
Steenwijk en Van Staalduinen.
In 1921 kwam in deze eeuwenoude situatie een 
wijziging door veranderingen 
in de eigendomsrechten. 
In opdracht van landheer 
Beelaerts van Emmichoven 
werd een groot deel van de 
polder in de verkoop gebracht. 
Zo’n verkoop/ veiling ging bij 
opbod en afslag. Deze veiling 
geschiedde in zesentwintig 
percelen. Door het grote aantal 
percelen kwamen er  meer eigenaren 
dan voorheen. De nieuwe eigenaren 
waren meer bekend met de 
plaatselijke toestanden en pasten daar 
hun gebruik bij aan. Van der Heijden 
was een van de nieuwe eigenaren. 
Het land was voor zijn paarden, er 
liepen ook een paar koeien en kippen 

van bakker J.van der Heijden. Hij had daardoor 
altijd verse melk en eieren als grondstoffen voor de 
bakkerij.
Slager Buijs gebruikte zijn land voor het vetmesten 
van zijn eigen koeien. Zo wisten hij en zijn klanten 
waar hun vlees vandaan kwam.

Huizen
In 1928 kwamen de eerste woonhuizen op de Dijk. 
De schippers P. Voorwinden sr. en jr. bouwden een 
dubbel woonhuis voor hun gezinnen. De boot lag 
voor hun huis afgemeerd. Vijf jaar later bouwde L. 
Voorwinden er een huis naast. (Dit huis werd later 
bewoond door schoenmaker Jac. Vos.)
W. van der Heijden kreeg ook de smaak te pakken en 
liet drie huizen bouwen dicht bij de ophaalbrug. De 
eerste steen werd op 18 november 1935 gelegd door 
de 9­jarige Kees v/d Heijden. Een gevelsteen met 
daarop de datum van deze gebeurtenis kunt u nog 

bewonderen in de voorgevel van het middelste 
huis. Van der Heijden bleef in de Dorpsstraat 
wonen en verhuurde de nieuwbouw.
Nu komen er steeds meer woningen bij. Maar 
de eis “dat de rooilijn zodanig moest zijn dat 
er voorlangs een vrij uitzicht langs de gehele 
Dijk bleef” is nog steeds van kracht.

Foto geheel boven: het verlaat (sluis)
bij de Gelderswoudse polder.

Gevelsteen van de eerstesteenlegging.

Rechts: de Dijk met de schuit 
van de gebroeders Voorwinden voor de brug.
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Familie Spruitenburg, vader, moeder, Herman, Dajo, Frans en Alex.

Mijmeringen bij een prentbriefkaart
De Dijk en de Dorpsstraat, de twee oudste straten van ons dorp. Tot het begin van de twintigste 
eeuw stonden er alleen een aantal boerderijen. 
In ons archief hebben we verschillende prent brief kaarten van de Dijk. Eerst alleen een ophaal-
brug met een onbebouwde Dijk. In later jaren kwamen er steeds een paar huizen bij en nieuwe 
briefkaarten. Alex Spruitenburg was (en is) een van de bewoners van de huizen op de prentbriefkaart.

Door: Anneke Bregman - de Groot

“Dorpsstraat, Benthuizen” 
staat er op de prentbriefkaart 
bij dit artikel. Maar naast de 
Dorpsstraat is vooral duidelijk 
de bebouwing op de Dijk te zien. 
De drie huizen op de voorgrond 
zijn gebouwd in opdracht van Van 
der Heijden. Het huis op de hoek 
heeft tot de jaren zestig dienst gedaan 
als woonhuis en politiepost. Voor het 
huis is dan ook nog de motor van agent 
Muilwijk te zien.

In het 
middel ste huis 

woonde sinds 1957 het 
gezin van Tinus Spruitenburg. 

Jongste zoon Alex vertelt over het 
wonen (en opgroeien) op de Dijk.

(Mar)tinus Spruitenburg, aardappelhandelaar, 
trouwde in 1940 met Pietje van Gelder. Tinus was 
een zoon van koster Spruitenburg uit Benthuizen. 
Zijn vrouw Pietje kwam uit Hazerswoude.
Na hun trouwen betrok het echtpaar een huis in de 
Van der Eijkstraat. Het echtpaar Spruitenburg kreeg 
vier jongens: Herman, Dajo, Sjaak en Alex. Met vier 
zoons werd de woning in de Van der Eijkstraat wel 
wat krap en daarom werd gezocht naar een groter 
huis in het dorp.

Wonen op de Dijk
In 1957 overleed W. van der Heijden. Drie huizen 
op de Dijk werden toen “in opdracht van de erven” 
per opbod verkocht. De veiling van de huizen vond 
plaats in café ‘De Zwaan’ van A. van Staalduinen.
Er was veel belangstelling voor de mooie huizen. 
Er was een mooi uitzicht op de weilanden achter de 
huizen en aan de voorkant liep een brede sloot waar 
nog de schuit van Voorwinden heen en weer voer.
De woningen werden gebouwd door de gebroeders 
Gräper en gemetseld door Schellingerhout. Alex: 
“Mijn moeder heeft toen alle drie de huizen gekocht 
voor het enorme bedrag van 33.000 gulden. Mijn 
vader heeft toen veertien dagen niet kunnen slapen! 
Mijn moeder had net zo’n handelsgeest als mijn 
vader. En binnen een paar dagen had ze twee van 
de drie huizen weer doorverkocht. Zelf gingen we 
in het grootste huis in het midden wonen.”
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In het ene buurhuis woonde boterboer Willem 
Gommerse. Hij had het huis gehuurd van Van 
der Heijden en kocht zijn huurhuis van zijn 
nieuwe buurvrouw.
Aan de andere kant woonde politieagent 
Muilwijk. Het huis was tevens een politiepost. 
Dit huis werd doorverkocht aan een broer van 
Tinus, Manus Spruitenburg.

Broer Manus kon niet meteen in zijn huis gaan 
wonen. Pas toen de politieman verhuisde en ook de 
politiepost elders een plek kreeg, kon hij het huis 
met zijn gezin betrekken. Alex: “Maar mijn oom 
kreeg de huur, wel 6 gulden per week!”

School
Alex was drie jaar oud toen de familie Spruitenburg 
verhuisde. “Ik vond het er geweldig. Mijn vriendje 
was Wim de Graaf. Die woonde op de boerderij van 
Wim van Staalduinen. We speelden altijd buiten. 
Er was ruimte genoeg en van alles te doen.” Het 
grote huis zag aan de achterkant uit op de polder en 
beneden aan de Dijk stonden de huizen van buurman 
J. de Ruiter en 
A. Voorwinden. 
Op vierjarige 
leeftijd ging 
Alex naar de 
kleuterschool. 

Hij zat in de klas bij Kees Schellingerhout en 
Jaap Bakker. Op de School met de Bijbel waren 
ook Klaas Francken en Frits Vermeulen zijn 
vriendjes.
Zijn schooltijd was niet altijd een onverdeeld 
genoegen. “Ik was niet zo’n brave leerling. 
Dus ik kreeg nogal eens een oorvijg van 
mevrouw Kroon. Ook de meester was niet 
altijd blij met mijn bezigheden. En hij woonde 
ook nog op de Dijk. Bij onze buren verderop 
woonden namelijk Geerlof Voorwinden en zijn 
zus. Zij hielden onderwijzers als kostgangers 
en dat betekende dat ik zelfs na schooltijd nog 

op moest passen voor meesters.” 

Koninklijke Marechaussee
Na de mulo en een opleiding als automonteur 
kwam Alex op zekere dag in de ‘Troskompas’ een 
advertentie van de Koninklijke Marechaussee tegen.
Alex werd aangenomen en begon zijn opleiding 
in Apeldoorn. Vanwege zijn werk bij de Kmar 
verliet hij Benthuizen en woonde enige jaren in 
Duitsland. Hij was getrouwd met Corrie en samen 
kregen zij een zoon en een dochter. Zijn vader was 
ondertussen overleden. Zijn moeder verliet het 
grote huis op de Dijk en betrok een kleiner huis.

Weer terug
Op een dag hoorde Alex dat een van de huizen 
op de Dijk verkocht zou worden. Alex: “Janus 
Zegwaard woonde in dit huis op de hoek. Dat 
hebben wij toen gekocht. Ik vond het mooi 
om weer terug te komen op de plaats waar 
ik ben opgegroeid. Ik ben geboren in de Van 
der Eijkstraat aan de overkant van de Vaart, 
opgegroeid in het huis op de Dijk en nu weer 
terug in het oude huis van oom Manus. We 
wonen hier met heel veel plezier. Het uitzicht is 
nog net zo weids als vroeger, prachtig!”

Geerlof en Cor 
Voorwinden met hun 

kostgangers:  
Cor van Wieringen en 

de schoolmeesters 
Meertens en  Schrier.

Alex op de kleuterklas van juf Lies Gevers, vlnr: Wim de Graaf, 
Tanja Pos, Nel Bregman Pdr, Martin en Kees v/d Heijden, 

Alex Spruitenburg, Geeske de Groot Ydr. en Lenie van Zwieten.

De gebroeders Spruitenburg achter in de tuin.  
Op de achtergrond het huis van de familie De Ruiter, rechts 
het kippenhok van buurman Jac. Vos.  
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“Het gebeurde te Benthuizen een stil 
dorpje in Zuid­Holland. Een soldaat die 
daar ingekwartierd was en den invoer 
of uitvoer van door mond­en­klauwzeer 
besmet vee moet beletten, was op zijn post 
in slaap gevallen.”
Gevolg hiervan: één dag provoost.

Om die straf te ondergaan zou hij 
opgesloten worden in een hok boven in de 
toren, welk hok in de dorpswandeling met 
den wijdschen naam ‘luizenhok’ betiteld 
wordt.
Steeds, wanneer er in dat hok een 
dronkaard of landlooper moet opgeborgen 
worden roept men Benthuizen’s sterksten 
man om het, de dorpsrust zoo wreed 
verstorend individu in den toren te sleepen 
en in ’t hok op te bergen.
Men had echter buiten den waard, die in 

dit geval 
door de 
anders zoo 
tamme 
dorpelingen 
en boeren 
voorgesteld 
werd, 
gerekend 
die in 
grooten 
getale 
kwamen 
aanrukken 
en onder 
den uitroep: 
“Geen jongen van 
fatsoenlijke ouders 
in het luizenhok!”, 

den landsverdediger ontzetten, die nu zijn straf in 
een meer naar de eischen des tijds ingerichte prison, 
een  dorschvloer bij een boer heeft ondergaan.

Foto van de Ned. Herv. Kerk, een eenvoudige bakstenen zaalkerk uit 1796, 
genomen uit het land van landbouwer A. van Staalduinen, achter de deur 
rechts van de toren stond de brandweerspuit, de twee ramen met tralies 
warende gevangeniscellen.

Links: een inkijk in een van de twee cellen welke zich in de kerk bevonden. 

Benthuizen van weleer… 5
Kon u in het decembernummer van het Benthuizer Turfje krantenartikelen lezen over gebeurtenissen 
uit Benthuizen die ‘slechts’ vijftig jaar geleden plaatsvonden, nu duiken we weer dieper in de oude 
kranten en vindt u stukjes van weleer van meer dan honderd jaar geleden! Kleine en/of opmerkelijke 
voorvallen opgetekend over ons mooie dorpje.

Samengesteld door: Peter Bazen



april 2024  •  BENTHUIZER TURFJES  •  9

Een bericht met een vervolg . . . 
In de krant van woensdag 23 november 1892 kwam 
het volgende bericht:

Uit Zoeterwoude wordt ons gemeld dat zekere 
v.d. B., hedenmorgen de buurt Gelderswoude, 
onder die gemeente, verlaten hebbende, ten einde 
zich met eene melkkar naar Leiden te begeven, 
onderweg, aan den Broekweg nl., in het water een 
dood paard en eene tilbury ontdekte, zonder daar 
evenwel een mensch bij te vinden. Men voegt aan 
deze mededeeling toe, dat gisteravond te elf uren 
ongeveer het verongelukte voertuig door den tol 
van Dompeling aan den Broekweg is gereden en dat 
men te Zoeterwoude van oordeel is, dat het ongeluk 
moet gebeurd zijn met den smid van Benthuizen.
Nader wordt bevestigd dat inderdaad den 
bedoelden smid P. het ongeluk trof, doch dat hij nog 
niet is gevonden. Zijn pet en de zweep werden op 
den weg gevonden.

Gelukkig, een dag 
later wordt er meer 
duidelijk wat er gebeurt is… 

Men schrijft ons heden uit Zoeterwoude:
Nader verneemt men aangaande het ongeluk, den 
smid P., van Benthuizen, op Maandagavond elf uren 

overkomen, dat genoemd 
persoon zijn paard en 
wagen vastgebonden 
had, ten einde een hek te 
kunnen openen, dat het 
paard zich toen losgerukt 
heeft en met den wagen 
is voortgeloopen totdat 
het met den wagen 
in het water viel. De 
smid, denkende dat zijn 
paard met den wagen 
verder door was gegaan, 

zag door de duisternis beiden niet in het water 
liggen en zocht in de naburige gemeenten zijne 
eigendommen.
Zoowel de smid als zijn paard zijn gelukkig met 
den schrik vrijgekomen, waaruit dus volgt dat het 
trekdier niet als lijk gevonden werd.

Nog in dezelfde maand het volgende bericht:

Een voor een driewielige kar bespannen paard 
geraakte gistermorgen (red.: dinsdag 29 november 
1892) in de kom van Benthuizen aan den hol.
Daar het onder den schooltijd voorviel, waren er 
bijna geene kinderen 
op den weg 
aanwezig. 
Het liep dan 
ook zonder 
verdere 
ongelukken met 
verbreking van 
een ander 
voorwerp 
af.
De voerman 
kwam met de 
schrik vrij.
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zich met eene melkkar naar Leiden te begeven, 
onderweg, aan den Broekweg nl., in het water een 
dood paard en eene tilbury ontdekte, zonder daar 
evenwel een mensch bij te vinden. Men voegt aan 
deze mededeeling toe, dat gisteravond te elf uren 
ongeveer het verongelukte voertuig door den tol 
van Dompeling aan den Broekweg is gereden en dat 
men te Zoeterwoude van oordeel is, dat het ongeluk 
moet gebeurd zijn met den smid van Benthuizen.
Nader wordt bevestigd dat inderdaad den 
bedoelden smid P. het ongeluk trof, doch dat hij nog 
niet is gevonden. Zijn pet en de zweep werden op 

duidelijk wat er gebeurt is… 

Men schrijft ons heden uit Zoeterwoude:
Nader verneemt men aangaande het ongeluk, den 
smid P., van Benthuizen, op Maandagavond elf uren 

Daar het onder den schooltijd voorviel, waren er 
bijna geene kinderen 
op den weg 
aanwezig. 
Het liep dan 
ook zonder 
verdere 
ongelukken met 
verbreking van 
een ander 
voorwerp 
af.
De voerman 
kwam met de 
schrik vrij.

Bijschrift van de foto:

BESTRYDING MOND- EN KLAUW-
ZEER BENTHUIZEN. 1907.

MET IN-KWARTIERING VAN MILITAIREN

en daarbij een aparte vermelding 
van een van de deelnemers:

(HET BIER WAS BEST)
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Tijdens de bouw heette het winkel­
centrum steeds ‘Winkelcentrum 
Prins Willem-Alexanderplein‘. Nu 
vond men dat het winkelcentrum een 
eigen naam moest krijgen. Daarvoor 
werd een prijsvraag uitgeschreven. 
Mevrouw Siebert-van Ekris uit de 
Irenestraat had de meest originele 
naam ingezonden: “Koopcentrum 
De Korf”. Dat werd ingekort tot 
‘De Korf’. Gezien de vorm van de 
winkelpanden was dit een heel 
toepasselijke naam.

Supermarkt en Hijdra
Ondanks de bezwaren uit de gemeenteraad en 
de winkeliers uit de Dorpsstraat kwam er een 
tweede supermarkt. Op 1 april 1969 opende Gerrit 
Koornneef zijn nieuwe winkel in ‘De Korf’. Een 
week later kreeg de winkel ‘s nachts ongenood 
bezoek. De dieven gingen ervandoor met sloffen 
sigaretten, nylonsokken, kousen en panty’s. De 
schade bedroeg 1000 gulden.

In de herfst van datzelfde jaar werd de 
naam ‘Hobbyshop Hulst’ veranderd 
in ‘Hijdra’.
Gerrit Hijdra werd bij die overname 
de eigenaar.
De ondernemers in ‘De Korf’ vonden 
het tijd worden voor een verruiming 
van de openingstijden. Daar moest 
de gemeenteraad toestemming 
voor geven. Die kwam er, maar de 
koopavond was alleen bestemd voor 
de winkels in het winkelcentrum. 
Wat de winkeliers in de Dorpsstraat 
van dit besluit vonden is niet bekend. 
Maar het is wel een bijzonder besluit.
Een van de gemeenteraadsleden 
motiveerde dit met de woorden: 
“De winkels in de Dorpsstraat hebben 
geen avondopening nodig, daar kun 
je altijd wel ‘achterom’ om nog een 
boodschap te krijgen.” 

Nadat een deel van de leegstaande winkels te huur 
wordt aangeboden, begint Koos v/d Knijff er een 
‘Creatief Centrum’. De winkel wordt gerund door 
Dineke Verhoek en haar verloofde Cees v/d Knijff. 
Toch wordt de oude winkel van Van der Knijff in 
het schoutenhuis niet gesloten. Het jonge stel is voor 
de nieuwe winkel. Koos bleef op de Dorpsstraat. 
Hij voelde zich in het oude pand het meest op zijn 
plaats. 

De Korf, hoe het verder ging…
De start van het nieuwe winkelcentrum vlotte niet zo snel als de plannenmakers hadden bedacht. 
Dat bleek al uit het verhaal in het vorige Turfje. Maar het spreekwoord “Als er een schaap over de 
dam is volgen er meer”, ging ook op voor winkeliers in Benthuizen.

Door: Anneke Bregman - de Groot

Maquette van De Korf.

Het winkelcentrum in aanbouw.
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Ondertussen was er een mooie snackbar geopend. 
‘La Cosi’. Genoemd naar twee dochters (Coby 
en Sina) van uitbater Jaap Bregman. Eindelijk 
kwam zijn droom uit. Na vele jaren lobbyen bij de 
burgemeester kreeg de snackbar een definitieve 
locatie Dat lobbyen was niet altijd tot genoegen 
van burgemeester Steenbakker die Jaap een keer 
toebeet dat hij die snackbar wat hem betreft naar 
“Venus wenste”. Daarop noemde Jaap zijn snackbar 
voortaan ‘Anti-Venus’. Maar zijn geduld werd 
beloond met een mooie snackbar op een prachtige 
bestemming. Een jaar later werd de 
snackbar al uitgebreid. 

Overval
Vrijdag 9 november 1973 kreeg Wim 
Bazen de schrik van zijn leven. Er 
stonden ineens twee gewapende 
overvallers voor zijn neus. De boeven 
hadden ijsmutsen op en sjaals voor 
hun gezicht en probeerden eerst 
het raam aan de achterkant van het 
postkantoortje te forceren. Toen dat 
niet lukte baanden zij zich brutaal een 
weg via de voordeur.
Wim Bazen, die zijn vrouw Geertje 
Bazen-Francken verving op het 
postkantoor, werd door een van de 
daders met een pistool bedreigd. 
Zijn mededader griste een van de 
postvakken weg. 
Waarschijnlijk wisten de daders in 
welke postzak geld zat want voor de 

andere postzakken hadden zij geen 
belangstelling.
De politie was er binnen vijf minuten, 
maar toen waren de daders al met de 
noorderzon vertrokken. En van het 
geld was ook niets terug te vinden.

Kleuters in een winkelpand
Door een toename van het aantal 
kleuters op de openbare kleuterschool 
‘Het Benthuis’ kwamen er plannen 
voor een uitbreiding van het aantal 
lokalen. Maar bouwplannen zijn 
niet zomaar gerealiseerd en daarom 
werd omgezien naar een passende 
(tijdelijke) locatie. De winkel van 
Van der Knijff was jammer genoeg 
alweer gesloten, voor de school was 
de winkel echter een mooie locatie. Zo 
gebeurde het dat je naast een bezoek 

aan de supermarkt ook even een blik kon werpen 
op  spelende kleuters. 
Toen de lokalen waren afgebouwd, vertrokken de 
kleuters weer.
Het pand stond echter niet lang leeg. Hijdra begon 
er een kadoboetiek. Later werd Pim de Veld de 
nieuwe eigenaar. Meer dan dertig jaar konden 
Benthuizenaren terecht voor huishoudelijke spullen 
bij Pim. Tijdens de laatste grote verbouwing (in 
2015) besloten De Veld en zijn vrouw te stoppen met 
hun winkel. 

De huishoudwinkel van Pim de Veld.

Koornneef in zijn winkel, de tweede supermarkt in Benthuizen.
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Brand
Vrijdag 12 december 1975 om vijf uur ‘s middags 
breekt er brand uit bij de Spar. De supermarkt van 
Koornneef. Waarschijnlijk was de brand ontstaan bij 
de motoren van de koeling. Het personeel ontdekte 
de brand en zorgde ervoor dat alle aanwezigen zo 
snel mogelijk het winkelpand konden verlaten. In 
de haast waren ze wel vergeten de kassa’s mee te 
nemen.
In een ommezien had het vuur de hele supermarkt 
in lichterlaaie gezet. Ook de naastgelegen fotozaak 
van de heer Koopman brandde tot de grond toe af.
De brandweer had enorme pech bij het blussen.
Toen de slangen werden aangesloten en men met 
het blussen wilde beginnen, gaven de slangen 
slechts een miezerig 
straaltje water. Het 
bleek dat juist die dag 
heel Benthuizen zonder 
waterdruk zat!
De slangen werden toen 
pijlsnel uitgerold naar 
naburige sloten, maar dit 
bemoeilijkte en vertraagde 
het bluswerk. Pas na drie 
uur kon het sein ‘brand 
meester’ gegeven worden. Er moest nog wel de hele 
nacht worden nageblust.
Niet alleen de Spar en de fotozaak hadden schade. 
Ook bloemist Van der Mark kon al zijn koopwaar 
weggooien. Door de rook en het vele water waren 
alle planten onverkoopbaar geworden. Ook de 
andere winkels hadden schade door rook en 
gebarsten ruiten door de hitte.
De supermarkt moest weer helemaal worden 
opgebouwd. Koornneef had binnen een paar dagen 
een noodwinkel geregeld. In een loods van de firma 
Kooter, achter de Julianastraat (nu de Amaliastraat) 
begon hij zijn noodsupermarkt.

In 1987 wordt het plein van de Korf 
opnieuw bestraat. De Spar wisselt van 
eigenaar en van winkelnaam. Vijf jaar 
later sluit Plus Verheul haar deuren aan de 
Dorpsstraat en verhuist naar ‘De Korf’.
Snackbar ‘La Cosi’ heeft dan ook al een 
andere eigenaar en een nieuwe naam. 
Evenals de bloemenzaak van Frits de Nobel. 
De winkel komt in handen van het echtpaar 
Rhijnburger en heet dan Fleur Magnifique.

Nieuwe plannen
In 2007 werd er in opdracht van de lokale 
ondernemers en Habeko een plan opgevat 

om heel het centrum van Benthuizen grondig aan te 
pakken. Toenmalig wethouder Cees van Velzen zag 
het plan vooral als “een mooie droom”. 
Het bleef ook bij dromen. Wel wordt er nagedacht 
over een verbouwing. Dat nadenken lang kan 
duren blijkt wel uit de tijd. Acht jaar later wordt er 
eindelijk gestart met de grote verbouwing van ‘De 
Korf’. Van de korfjesstructuur is dan weinig meer 
terug te zien.
De winkel van Hijdra werd in 2017 overgenomen 
door zijn zoon. Zeven jaar later (en bijna vijfenvijftig 
jaar Hijdra) valt ook voor deze winkel het doek.
De supermarkt van Verheul krijgt ook een andere 
eigenaar en de daarbij horende naam. Zo verdwijnt 
na bijna honderd jaar de naam ‘Verheul’ als 

winkelier uit ons dorp.
Nu rest er van 
het prachtige 
winkelcentrum dat 
burgemeester Keijzer 
voor ogen had slechts 
een snackbar en een 
supermarkt.
Wat blijft zijn foto’s en 
herinneringen.

De trieste resten van de SPAR na de brand.
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In de Winkel van Sinkel staat in een nis achter de 
toonbank een grote fl es voor het bijvullen van eau 
de cologne. Vroeger stond deze grote (toonbank)fl es 
meestal op de hoek van de toonbank. Als het fl esje 
uit de zondagse tas leeg was, ging men naar de 
winkel om daar het fl esje te laten bijvullen. 
Boven op de grote fl es zat een smal glas met daarop 
een maataanduiding. Met een rubberen ‘bal’ kon 
de winkelier de gewenste hoeveelheid reukwater 
oppompen. Het meegebrachte fl esje werd onder het 
kraantje van de grote fl es gehouden en zo werd de 
fl acon weer gevuld.
Tijdens mijn bijbaantje, in de jaren zeventig bij 
kruidenier Brouwer, stond ook zo’n mooie navulfl es 
in de winkel. Heel soms kwam er nog een klant met  
de vraag om een fl esje te vullen. Onder toeziend oog 
van Piet Brouwer mocht ik dan zo’n fl esje weer vol 
laten lopen. 
Ik geloof niet dat er nog veel 
mensen zijn die een fl esje eau de 
cologne in hun handtas hebben. 
In de winkel staan er nog enkele. 
Maar eau de cologne bestaat 
nog steeds en heeft heel oude 
papieren!

4711 en Boldoot
In Keulen werd door Johann 
Maria Farina in 1709 een 
parfumfabriek opgericht. Hij 
noemde zijn reukwater Eau 
de Cologne Farina, dat is 
Frans voor Keuls water. Deze 
parfumfabriek bestaat nog 
steeds.
Het was een nieuwe, 
verfrissende geur in Duitsland, 
waar voornamelijk zware geuren 
als muskus bekend waren. Het 
was ook heel duur, dus alleen 
rijken, zoals Napoleon en 
koningin Victoria van Engeland, 
konden zich eau de cologne 
veroorloven. zoals Napoleon en 
koningin Victoria van Engeland. 

Honderd jaar later kwamen 
er goedkopere soorten. Het 
bekendste was het reukwater 
van de familie Mülhens. Zij 
woonden op huisnummer 4711, 
dat later ook hun merknaam 
werd. Dit Kölnisch Wasser 
was goedkoper, zodat 
bijna iedereen zich dit 
parfum kon veroorloven. In 
Nederland werd parfum in 
die tijd nauwelijks gebruikt, 
maar wegens het medicinale 
karakter van eau de cologne 
(waaronder 85% alcohol) 
werd dit wel gebruikt bij 
fl auwvallen, hoofdpijn en 
de behandeling van kleine 

wondjes.  
Naast 
4711 
was ook 
Boldoot 
een heel 
bekende 
fabrikant van het 
Keulse water. In het buitenland 
noemde men dit reukwater 
‘Eau de Hollande’. Dit werd 
geproduceerd door de familie 
Boldoot. 
Johannes Jacobus Boldoot 
verwierf in 1875 voor de 
nodige marken een oude 
reukwaterfabriek in Keulen en 
kreeg daarmee ook het recht 
om de naam eau de cologne te 
gebruiken.

Wilt u nog eens terug naar 
vroeger? Ga naar de winkel van 
Sinkel en vraag om een paar 
druppels eau de cologne op je 
zakdoek. Wat volgt is een geur 
van nostalgie.

Museumstukken uit de ‘Winkel van Sinkel’
Ging je vroeger naar de kerk, zaten er in de damestas altijd de volgende attributen: pepermunt, 
munten voor de collecte, een zakdoek al of niet met initialen en een fl esje ‘eau de cologne’. Vooral 
het fl esje ‘odeklonje’ kon niet worden gemist. Als het warm was sprenkelde men een paar druppels 
op een zakdoek en wreef daarmee over het voorhoofd en de hals. Dreigde er iemand fl auw te vallen, 
een zakdoek eau de cologne bracht iemand weer helemaal bij.

Door: Anneke Bregman - de Groot 
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Dat het bruidspaar de wens had om voorlopig 
in Rijswijk te gaan wonen bleek ook tijdens 
de gesprekjes op de receptie, “om zich daarna 
misschien in Benthuizen te gaan vestigen”. 
Inmiddels blijkt de vestiging in Rijswijk van

Bron: Leidsch Dagblad van 7 augustus 1970

bijzonder korte duur is geweest, want het echtpaar 
Dijkhuis-Verkuil heeft niet geschroomd één van 
de vorig jaar (red.: 1969) onbewoonbaar verklaarde 
woningen in het Beelaertspark te kraken.

Kleuterleidster Yvonne Verkuil is getrouwd…
hoe het verder ging

In het ‘Benthuizer Turfje’ van december 2023 heeft u kunnen lezen dat kleuterjuffrouw Yvonne op 
woensdag 5 augustus 1970 te Arnhem in het huwelijk is getreden met Kees Dijkhuis en voortaan 
door het leven gaat als Yvonne Dijkhuis-Verkuil. Ze hadden beide de wens om in Rijswijk te gaan 
wonen en later wellicht in Benthuizen. Maar het is anders gegaan dan verwacht!

Door: Peter Bazen
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In verscheidene berichten met Kees en Yvonne 
kwamen meerdere bijzonderheden boven tafel:  
“De dag na onze trouwdag hebben we op donder­
dag 6 augustus een huis in het Beelaertspark 
gekraakt. Hier hebben we 3 dagen gezeten voordat 
we eruit zijn gezet.”
Het kraken van Beelaertspark op nummer 13 is 
niet geheel onbewust. Yvonne gaat verder: 
“We hadden gerekend op de toezegging om 
in het leegstaande pand op nummer 11 te 
gaan wonen.” Volgens de media zou de heer 
van Soest (Wethouder te Benthuizen) deze 
toezegging gedaan hebben, maar dit is door 
het verse bruidspaar ontkend, ze hadden 
nog nooit op enige wijze dan ook contact met 
de heer van Soest gehad. Ze hadden alleen 
schriftelijk het verzoek gedaan om de woning 
van de familie van Soest te mogen gaan 
bewonen. Dit verzoek werd met een krachtig 
“nee” afgewezen.
Kees vervolgt zijn verhaal: “Omdat er 
op de woning Beelaertspark 13 nog niet 
het bordje ‘ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING’ op 
muur bevestigd was en dit huis ons wat 
aantrekkelijker voorkwam dan nummer 11, 
waar ook nog een ruit kapot was, zijn we daar 
maar ingekropen (red.: vorige bewoners nummer 13: 
familie Vermeulen). Met behulp van derden 
hadden we elektriciteit en we voelden ons 
heerlijk, met een prachtig uitzicht op het park 
en de vijver met zijn fontein.”
Achteraf bleek dat met behulp en 
toestemming van een bewoner (de heer 
Spijker?) vanaf de Slootweg een 60 meter 
lange elektriciteitskabel aangesloten was om 
de woning in het Beelaertspark van stroom te 
voorzien.

Is de woning zonder pardon gekraakt?
“Nee, zeker niet,” laten Kees en Yvonne 
weten, “we hadden bij verscheidene instanties 
geïnformeerd wat de reactie zou zijn.

Natuurlijk juichte niemand het plan formeel toe, 
maar toch zag men er wel iets grappigs in?” Om 
haar baan niet te verliezen is ook de voorzitter van 
kleuterschool ‘de Woelige Stal’, de heer Diephout, 
door het echtpaar op de hoogte gebracht, hij stond 
volledig achter hun actie, mede omdat hij ook tegen 
de sloop van de huizen was.

Hoe het verder ging?
Op het moment dat bij het Gemeentebestuur bekend 
werd dat er een woning werd gekraakt was de 
stemming gelijk grimmig. De burgemeester  
(red.: de heer I.J.P Keijzer) liet een briefje bezorgen met 
de boodschap dat het huis zaterdagochtend om 
10.00 uur ontruimd moest zijn of anders ontruimd 
zou worden door de gemeente. Later kwam ook 
nog een stevige politieagent die boodschap brengen. 
Het bruidspaar verklaarde de avond daarvoor aan 
een journalist dat ze alles in alle rust zouden gaan 
afwachten.
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Om klokslag 10.00 uur die 
zaterdagmorgen overhandigde een 
politiefunctionaris, vergezeld van 
burgemeester Keijzer, secretaris Runsink 
en een vertegenwoordiger van de 
woningbouwvereniging Algemeen Belang 
het ontruimingsbevel. Men gaf het paar tot 
twaalf uur respijt omdat het weer zo slecht 
was. 

Het vertrek
Na het gesprek met de burgemeester 
verlieten Yvonne en Kees het bezette pand.
De spulletjes werden in een bestelwagen 
geladen en het echtpaar werd door 
kennissen die met hen te doen hadden, voor 
de lunch uitgenodigd.
Van de mogelijkheid in een bevriende buur­
gemeente een flat te betrekken, waarover de 
gemeente de beschikking had, wensten zij 
geen gebruik te maken. “Dat we de flat niet 
hebben geaccepteerd, was omdat we een 
ander gezin niet in de weg wilden zitten die 
daarvan de dupe zou worden.”

Hoe het verder ging met het echtpaar
Yvonne vertelt hoe het verder ging: “De 
reacties, die ik me nog van het kraken kan 
herinneren  was, dat het gonsde in het dorp, 
waar is de juf met haar man gebleven? Wij 
zijn na de uitzetting door de ME eerst naar 
de boerderij van de heer Diephout gegaan 
en later hebben we in Voorburg een woning 
gevonden. De reacties van de mensen, die 
ik naderhand sprak, waren positief, dat 
kwam omdat het slopen over het algemeen 
zeer omstreden was!” Yvonne vervolgd haar 
verhaal: “Had Kees nog verteld dat:
	  �de tweeling van burgemeester Keijzer in 

mijn klas zat? 
Ik met hem (de burgemeester) heb 
gesproken over de tijdelijke bewoning 
van het leegstaande pand? 
Hij helaas zijn toestemming niet wilde 
geven?

De huisraad wordt weer snel in de bestelwagen geladen.

Het echtpaar Kees en Yvonne Dijkhuis-Verkuil, die de 
felicitaties van de kleuters in Benthuizen in ontvangst 
nemen. Links van Yvonne zie we nog juffrouw Kegel.
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Toen wij de woning toch gingen betrekken, hebben 
we de huur diezelfde avond nog in de brievenbus 
van de burgemeester gedaan met de mededeling, 
dat wij z.s.m. zouden vertrekken als de sloopdatum 
bekend zou zijn. Tevens hadden we vermeld, dat 
we ook elders op zoek waren naar woonruimte in 
Voorburg en Rijswijk. Dus met andere woorden, we 
zouden echt niet lang in Benthuizen blijven.
Maar het liep anders!!! Door onze actie werd 
Benthuizen wel op de kaart gezet!”

“Ik heb heel fijn gewerkt op ‘De 
Woelige Stal’. Ook de veranderingen 
van het dorp door de import heb ik 
als positief ervaren. Over mijn eerste 
ouderavond met juffrouw Kegel, die 
druk bezocht werd (vaders en moeders) 
heeft de Leidse krant nog een artikel 
geschreven.
De contacten met de ouders waren altijd 
heel plezierig met name bij huisbezoek, 
meestal tussen de middag , dan at ik 
gezellig mee met de warme maaltijd. 
Heel bijzonder!”

Het gekraakte pand na 
het vertrek
Het bestuur van 
woningbouwvereniging 
‘Algemeen Belang’ deelde 
bij monde van de heer J. 
Roggeveen nog mee, dat het 
maatregelen zal treffen om 
herhaling te voorkomen. 
Secretaris Zonneveld liet 
aan een journalist van het 
Leidsch Dagblad weten: 
“Ik kan alle begrip voor 
dergelijke daden opbrengen, 
maar ze niet goedkeuren. 
Het begin is bekend, 
maar waar is het einde? 
Krotopruiming zou spoedig 
krot-bevordering betekenen 
en daarmee dienen we de 
volkshuisvesting niet”.
Ons dorp staat van deze 
woningkrakerij een beetje 
op zijn kop. Ongetwijfeld 
zullen velen zich afgevraagd 
hebben “was deze 
onbewoonbaarverklaring 
van de huizen nu zo nodig, 
juist in een tijd waarin zo’n 
gebrek is aan goedkope 
woningen (ƒ 7,50 per 

week)”. Ook het tijdstip waarop het voorstel tot 
‘onbewoonbaar verklaarde woning’ er in de raad 
is doorgekomen zal de inwoners van ons dorp aan 
het denken hebben gezet. Dit voorstel kwam ter 
tafel in een voor Benthuizen zeer roerige tijd, toen 
de wethouderszetel bijna constant leeg was en de 
raad zelfs wegliep. Bovendien bestond er destijds 
voor het terrein aan het Beelaertspark geen enkel 
bestemmingsplan.

Op deze foto hetzelfde echtpaar, maar nu inmiddels 54 jaar later.
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De ‘Winkel van Sinkel’ in dichtvorm
‘s Woensdag- en ‘s zaterdagsmiddags staan de deuren achter de molen open. 

Dan kan iedereen in ons ‘H.K.B.-winkeltje’ snoep en presentjes kopen.
Veel kinderen uit ons dorp en ook ver van daar buiten 

komen de ‘Winkel van Sinkel’ binnen met duiten.
Op de toonbank staan kisten met los snoep goed zichtbaar per stuk te koop.

Tegen de achterwand staan glazen potten, een hele hoop.
Aan het plafond hangen bruine puntzakjes klaar.

Om met allerlei lekkers gevuld te worden, soms na het wegen aldaar.
Wat zal het allemaal wezen voor een euro en tien cent? 

Veel klanten komen wel vaker en hun voorkeur is bekend. 
Er zijn zuurballen, zoethout en soorten drop te koop.

Heel ouderwets zijn de stokjes van stroop.
Als je erg klein bent, kun je op een bankje voor de toonbank staan. 
Dan wijs je, wat je allemaal hebben wilt, even gemakkelijker aan. 

De winkeljuffrouw doet alles in een bruine, puntige zak.
Ook voor 20 eurocent kun je vier soorten snoepgoed kopen uit een bak.

Wanneer een jongetje vraagt: “Voor hoeveel nu nog?” 
Dan kun je voor vijf cent altijd nog iets anders kiezen, toch?

Voldaan met een zak snoep ga je -om ervan te genieten- naar huis, 
zoals wij vroeger soms snoep kochten voor onderweg en thuis.

In onze ‘Winkel van Sinkel’ is iedereen welkom achter de open deuren. 
Om heerlijke snoepsoorten te kopen van diverse smaken en kleuren.

Kees ’t Jong

in memoriam
Ik zit aan tafel, het rooster van de Winkel van Sinkel van afgelopen januari ligt voor me, 
met daarop een paar keer de naam Gina. Maar tot ons groot verdriet heeft zij deze data 
niet meer kunnen werken. Haar plotselinge overlijden heeft ons erg aangegrepen. 
Gina werd als mens en medewerkster zeer gewaardeerd, ze was zachtaardig en 
vriendelijk. De zaterdag voor Gina overleed stond zij nog in het winkeltje en hebben 
we nog veel plezier gehad. Zo zullen wij Gina blijven herinneren, met pijn in ons hart, 
maar ook met dankbaarheid dat we haar gekend hebben de vele jaren die Gina als 
vrijwilligster in het winkeltje stond. Wat missen we haar…

De dames van de Winkel van Sinkel



Uw logo ook in dit blad?
Neem contact op met:

info@historischekringbenthuizen

Italiëlaan 12
2391 PT  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 40 44 55
info@vanaalst-groothandel.nl
www.vanaalst-groothandel.nl

Italiëlaan 8c
2391 PT  Hazerswoude
Tel.: 0172 23 23 44
info@bremmertransportcollege.nl
www.bremmertransportcollege.nl

B o o m k w e k e r i j
Bij de Vaate en de Peinder

Westzĳ deweg 4b
2391 JG  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 17 060

Dorpsstraat 77
2731 AM  Benthuizen
Tel.: 079 33 13 962
www.aannemingsbedrĳ fgraper.nl

Ambachtsplein 2
2391 BD  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 58 83 40
www.hassefras.com

Dorpsstraat 95
2391 BD  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 58 935
www.huismanwonen.nl

Jobarco B.V. / Pantafl ex B.V. 
onderdeel van Cable Connectivity Group
Verbreepark 15
2731 BR Benthuizen
www.cableconnectivitygroup.nl

T i m m e r  &  o n d e r h o u d s b e d r i j f

De Tocht 8
2731 CJ  Benthuizen
Tel.: 06 10 80 08 39

Verbreepark 23
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 34 20 601
www.vdmbv.com

Peter de Peinder
Ochternstraat 5
2731 EN  Benthuizen
Tel.: 06 26 96 79 05
info@depeinderinstallatiebedrĳ f.nl

Administratiekantoor W. Pos
Register Belastingadviseur
Emmaplaats 32
2731 GL  Benthuizen
Tel.: 06 51 91 92 21
info@wimpos.nl

Verbreepark 10-A
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 34 60 969
www.poskaart.nl

Kevin Schut
Veluwemeer 42
2729 PC Zoetermeer
Tel.: 06 24 49 14 51
info@schoonmaakbedrĳ fpos.nl

Internationaal Transportbedrĳ f
C. de Ruiter en Zonen B.V.
Westzĳ deweg 69a
2391 JE  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 16 200
www.cderuiter.nl

De Ruiter Transport B.V.
Italiëlaan 8
2391 PT  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 15 700
www.deruitertransportbv.nl

Administratiekantoor
Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE  Zoetermeer
Tel.: 079 31 90 687
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl

Hogeveenseweg 51
2731 LB  Benthuizen
Tel.: 0172 58 30 50
www.mvdspek.nl

VDS Automotive Group B.V.
Heerewegh 28
2731 BM  Benthuizen
Tel.: 079 59 39 445
www.vdsautomotive.com

Prins Willem Alexanderplein 7
2731 EJ  Benthuizen
Tel.: 079 33 13 940
www.plus.nl/plus-benthuizen

Hogeveenseweg 4
2391 NR  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 34 10 539
info@vermeulengroep.com
www.vermeulengroep.com

Administratiekantoor
Verbreepark 6
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 33 10 800
www.kantoorzaal.nl

Edisonstraat 47
2723 RS Zoetermeer
Tel.: 079 33 14 326
www.zoeterhage.nl

Fysio Benthuizen
Dorpsstraat 49
2731 AL  Benthuizen
Tel.: 079 34 11 877
www.fysiobenthuizen.nl

Burgemeester Colĳ nstraat 21
2771 GE  Boskoop
Tel.: 0172 21 46 37
www.colpaoptiek.nl

Van der Waalstraat 58
2721 KX  Zoetermeer
Tel.: 079 34 38 810
www.fortune.nl

Rozet 45
2742 PS  Waddinxveen
Tel.: 06 53 36 48 85
cvanmourik@cvanmourik.nl



Schilderij van huisschilder W. Knops in 
opdracht van de familie Boogaards.

‘Gezicht op De Dijk’, met rechts de 
boerderij van de familie Zegwaard.

Geschonken aan de HKB  
door fam. Zegwaard

Brand in supermarkt de Spar.

Bouw van het winkelcentrum ‘De Korf’.


