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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

In memoriam
In het vorige Turfje maakten we melding van het overlijden van mw. J.G. Mets-Zevenhoven. Joke Mets maakte van 
1999 tot 2002 deel uit van het bestuur van de Historische Kring Benthuizen. Zij was vanaf het begin coördinator 
van de werkgroep historie.
Ook na 2002 bleef zij actief in de werkgroep genealogie. Iedere maandagmiddag was zij aanwezig in de 

Oudheidkamer. Belangstellenden konden dan bij haar op ‘spreekuur’.
Daarnaast hield zij zich bezig met de PR van onze vereniging. Zij maakte deel 
uit van de redactie van het Benthuizer Turfje en schreef diverse artikelen.
Joke heeft in 2010 FotoBase opgezet. Daarvoor scande zij de oude foto’s uit 
het fotoarchief. Deze fotodatabase waar deze redactie veel gebruik van maakt, 
bevat een schat aan historische gegevens over Benthuizen en tien jaar later 
meer dan 12.000 foto’s! 
We denken met dankbaarheid aan haar terug.
We wensen haar dierbaren sterkte met dit verlies.

Aan het einde van het jaar en in het laatste ‘Benthuizer Turfje’ van dit jaar is het een goed moment terug te 
kijken wat we in de Vereniging het afgelopen jaar hebben gedaan en beleefd. Alles overziende is 2024 voor de 
Vereniging, een jaar waarvoor we dankbaar moeten zijn. 
-	 �het ledenaantal is dit jaar weer gestegen - we sluiten financieel positief af
-	� onze Nieuwjaarsbijeenkomst was zeer goed bezocht met een presentatie over de geschiedenis van 

winkelcentrum de Korf
-	� de leden keurden ons beleid goed tijdens de Algemene Ledenvergadering 
-	� we hebben mooie tentoonstellingen georganiseerd waarvoor steeds veel belangstelling was
-	� onze activiteiten bij Molendag, Open Monumentendag, de Koningsmarkt waren succesvol
-	� we hebben medewerking gegeven aan evenementen georganiseerd door de Evenementen Commissie
-	 �de Winkel van Sinkel heeft weer financieel kunnen bijdragen aan het positieve resultaat
-	� tijdens de dodenherdenking op 4 mei konden we een gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers afkomstig 
uit Benthuizen onthullen met financiële steun van het Erfgoedfonds van de Gemeente en enkele sponsoren

-	� we waren gesprekspartner bij de Gemeente Alphen aan den Rijn bij de transformatie van de School met 
de Bijbel (de eerste Halschool in Nederland en gemeentelijk monument) tot de bouw van zorgwoningen 
Hoewel de discussie nog niet is gesloten ziet het er naar uit dat we dit gemeentelijk monument niet in de 
huidige vorm kunnen behouden

-	� ook hebben we ervoor gezorgd dat het kunstwerk aan de Arnoldus van Osschool wordt behouden bij de 
sloop. Het kunstwerk zal een andere plaats krijgen in Benthuizen

-	� we hebben medewerking gegeven aan de realisatie van de Canon van Alphen aan den Rijn, een prachtig 
boekwerk over de geschiedenis van Alphen Aan den Rijn en haar kernen in 50 hoofdstukken. In te zien en 
te koop in de Oudheidkamer ‘De Negen Turven’

-	� we hebben deelgenomen in de discussies en activiteiten van het Historisch Platform Alphen a/d Rijn
-	� er zijn goede contacten met het Dorpsoverleg, Stichting 

Korenmolen de Haas en de Evenementen Commissie
Een groot aantal activiteiten die alleen mogelijk waren door inzet en 
medewerking van bestuur en vrijwilligers. Veel dank hiervoor!

En nu tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling even rust en met 
dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar.
Ik wens U plezierige en goede Kerstdagen en een mooie jaarwisseling

Kerst is de tijd om te voelen
wat je hart heeft geraakt

en stil te staan bij
wat jou dankbaar maakt.

Jan de Ruiter (voorzitter)
Overhandiging van de Canon van

de gemeente Alphen a/d Rijn.
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Van de Redactie
Anneke Bregman - de Groot

Bij het schrijven over vroeger komen er vaak gevoelens van 
nostalgie. En in dit Benthuizer Turfje zeker. De opening van 
een gloednieuwe school in de nieuwe wijk Bentwijck betekent 
afscheid nemen van twee schoolgebouwen.  
Plannen maken voor een nieuw schoolgebouw duurt lang. 
Dat was met de nieuwe school het geval. Vroeger was het niet 
veel beter. In dit Turfje leest u er meer over.
U kunt ook de herinneringen lezen van een aantal oud-
leerlingen, van zowel de School met de Bijbel als de Openbare 
School.
Bij een school hoort ook een Schoolstraat. Thijs van Beveren 
weet nog dat er een nieuwe school werd gebouwd, hij 
woonde toen in de Schoolstraat. Zijn mijmeringen staan in 
ons Turfje. 
De gemeenschapszin in ons dorp zorgde regelmatig voor 
stukjes in de krant. In dit Turfje heeft Peter Bazen weer leuke 
gebeurtenissen opgediept waarvan u zult zeggen: ‘O ja, dat 
weet ik nog.’
In de boekenkast van de Oudheidkamer staat een heel 
oud kookboek. En daarin vonden we heerlijke recepten, 
een tulband en nieuwjaarskoekjes. Altijd lekker voor de 
feestdagen. Hoe u die kunt maken vindt u in dit Turfje. 

Tip: Breng een bezoek aan de website hierisalphen.nl. Naast 
actuele informatie kunt u nu ook lezen over het erfgoed in de 
verschillende dorpen binnen de gemeente Alphen a/d Rijn. 
Hebben alle kernen een dorpsstraat? Het antwoord vindt u op 
de site!

Namens de redactie wensen wij u goede Kerstdagen en een 
vredig 2025.
Graag tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst!

Agenda:
	 7	dec.	 Opening expositie ‘Kerst in miniatuur’.
	21	dec.	� Kerstinloop bij de Oudheidkamer en Winkel van 

Sinkel.
	28	dec.	� Lichtjesavond- Organisatie door de ECB en enkele 

particulieren.
	17	jan. 2025	�Nieuwjaarsbijeenkomst HKB in ‘De Hoeksteen’.

Nieuwe leden:
Dhr. G.J. Krijgsman, dhr. J. v/d Bosch, fam. J. van Leeuwen, 
mw. E.T. de Graaf-v/d Spek, fam. N. en T. v/d Lans (allen uit 
Benthuizen).

Overleden (voor zover bekend)
mw. A. Oudesluijs-de Ruiter (Alphen a/d Rijn), 
mw. D.J. v/d Bijl-Verheul, dhr. D. van Leeuwen, 
dhr. J.F. v/d Hoeven.
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Bea Jespers-Gräper
‘Van 1959 tot en met 1965 zat ik op de Openbare 
School, de Arnoldus van Osschool.
De school was achter het oude gemeentehuis, dat 
later het politiebureau werd, aan de Dorpsstraat 
net naast de Schoolstraat. En er was een groot 
schoolplein.
De school bestond uit twee lokalen. Klas 1, 2 en 3 
hadden een juffrouw en klas 4,5 en 6 hadden een 
meester die tegelijkertijd het hoofd van de school 
was.
In de eerste klas hadden wij verschillende 
juffrouwen. We zaten met ongeveer 7 kinderen in 
1 klas. Bij een van de juffrouwen in de eerste klas 
moesten wij elke ochtend eerst met onze polsen op 
twee zandzakjes slaan, dit was om sterke polsen te 
krijgen.
Later kregen we juffrouw Bosscher, zij gaf mij tussen 
de middag blokfluitles. 
Vanaf klas 4 kregen we meester Van de Ruit. Hij kon 
prachtig vertellen, het verhaal van de Kontiki van 
Thor Heyerdahl is mij altijd bijgebleven. Later ben 
ik zelfs naar het museum in Oslo geweest om met 
eigen ogen te zien waar de meester vroeger over 
vertelde.
Op de verjaardag van mijnheer Van Os, de naam
gever van de school, gingen wij elk jaar met een 
aantal kinderen naar zijn huis en boden hem dan 
door ons gemaakte tekeningen aan.

We maakten in 1963 ook een heel 
bijzonder schoolreisje naar de haven 
van Rotterdam. Daar zijn we op de 
scheepswerf van P. Smit gaan kijken 
naar het schip de ‘Straat Freetown’ dat 
daar was gebouwd. 
Op schoolkamp gingen we met drie 
klassen naar een jeugdherberg in 
Bunnik. De fietsen werden in een 
vrachtwagen gebracht.

Herinneringen aan de Arnoldus van Osschool
School. Een woord dat gemengde gevoelens kan oproepen. Sommigen kijken terug op een geweldige 
tijd met veel vriendjes, leuke onderwijzers en een gaaf schoolkamp. Anderen hebben meer gemengde 
gevoelens over die tijd. Maar de namen van lieve juffen en prachtig vertellende meesters zijn 
meestal in de geheugens gegrift. Het is toch prachtig als een verhaal zoveel indruk heeft gemaakt 
dat je veel later nog eens naar het museum in Oslo gaat. Lees de verhalen van drie oud-leerlingen.

Door: Peter Bazen

De openbare school, links het schoolmeesters
huis, rechts het huis van de familie Voorwinden.

Schoolreisje naar de scheepswerf, waar de 
Freetown in aanbouw was.
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Peter Bazen
Mijn schoolloopbaan begon op de 
kleuterschool. De school (vroeger de oude 
christelijke school) lag een beetje verstopt, 
rechts van de Gereformeerde Gemeente 
aan de Dorpsstraat. Op deze plek staat nu 
verenigingsgebouw ‘Ontmoeting’.
Een zeer oud gebouw, van deze tijd weet 
ik me niet veel meer te herinneren, wel 
dat ik een hele lieve kleuterjuffrouw had, 
juffrouw Hannie van der Wel.
Het Tweede jaar gingen we naar een 
compleet nieuwe school: de ‘Woelige 
Stal’. Met juffrouw Kegel als kleuterjuf. 
Hier heb ik een leuk jaar gehad.
Het verblijf op de lagere school betekende 
opnieuw naar een oud gebouw tegenover 
de Hervormde Kerk, dat viel wel een 
beetje tegen. Ook weer een beetje verstopt 
achter het oude gemeentehuis. Ik had 
echter juffrouw (Mevr.) Bosscher als 
lerares, u mag rustig weten dat ik dat een 
hele lieve juffrouw vond. Helaas ging ze 
de school verlaten en kregen we juffrouw 
Heun. Ook een hele lieve juf, maar toch …

En toen kwam al heel gauw de verhuizing 
naar een nieuwe (tijdelijke) school aan de 
Kon. Julianastraat.
De stoeltjes werden door de kinderen 
verhuisd. De kasten werden nog op 
de ouderwetse manier, met tractor en 
boerenkar naar de Julianastraat gebracht.
Op naar het nieuwe gebouw.
Daar heb ik nog een paar leuke jaren 
gehad, met als leraren Kees Korving 
en Jan Lauret. Wat me het meeste 
bijgebleven is, waren de jaarlijkse 
schoolkampen naar o.a. Vierhouten.

1968, Verhuizing door de leerlingen en de ouders 
naar de nieuwe (tijdelijke) school  

aan de Kon. Juliananstraat.

Foto hieronder: op schoolkamp.

Meester Lauret met zijn leerlingen.
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Rianne Sloof
Mijn schooltijd op de Arnoldus was supergezellig.
Omdat mijn zus en 2 broers er ook op zaten was het 
altijd “ben jij het zusje van . . . ?” of “doe je best, dan 
kom je misschien bij je broer is de klas”.
Er werden ook leuke dingen gedaan zoals rond 
carnaval. Dan mocht je verkleed op school komen 
en ging je met je klas op een kar met de tractor 
ervoor een ronde door het dorp.
Zo gebeurde dat ook met Pasen, je kreeg van de 
juf of meester een houten kruis en die mocht je 
versieren. Als je klaar was dan werd er een broodkip 
bovenop geplaatst.
Daarna, net voor Pasen, liep je met de klas een 
rondje dorp met je mooie kruis en zong je “Palm, 
Palm Pasen”.

Het leukste was dat we iedere vrijdag week
afsluiting hadden, dan mocht je playbacken, gedicht 
voorlezen of een instrument bespelen. We mochten 
zelfs zoals we zeiden een dansje doen.
We hebben ook nog een aantal jaar schoolmelk 
gehad, we hadden dan de luxe om uit te kiezen 
tussen karne-, choco- of gewone melk.
En als je jarig was werd er een mooie hoed voor je 
gemaakt en mocht je een grote verjaardagskaart 
uitzoeken. Met die kaart ging je langs alle klassen 
zodat alle juffen en meesters de felicitatie erop 
konden schrijven. De directeur was Kees Korving.
Verder hadden we: de jufs Marijke Jonkeren, Ans 
Geelen, Trix Maassen,Irene Franken, Marianna 
Rusch en de meesters Alfons Nauw,Rob Marinus en 
Marc Rubrech.

V.l.n.r.: optocht Arnoldus van Osschool, Palmpasen en feest  
met de Arnoldus van Osschool.

Genieten van de schoolmelk.
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Schoolplaten
Wie herinnert zich nog de verhalen die de meester 
(het waren in die tijd vooral meesters) vertelde 
over geschiedenis? Voor in de klas hing hij dan 
een vertelplaat, getekend door Isings, op. Tijdens 
het luisteren kon je dan heerlijk wegdromen bij de 
(vaak) romantische voorstelling over de gevangen
neming van Floris V (schoolplaat linksonder, van 
Isings) de slag bij Nieuwpoort of de overwintering 
van Willem Barentsz op Nova Zembla. 

Breipennen
Op het rapport stond vroeger het vak “nuttig 
handwerken”. In het gangetje naar de keuken zijn 
merklappen, sokken en maaslappen te vinden. 
Ware kunststukjes, vooral als je weet dat die meisjes 
hooguit 10 jaar waren. Zeker het breien van sokken 
en kousen was geen sinecure, wel vier breipennen 
had je daarbij nodig. 
Om te oefenen werd vaak uitgehaalde katoen 
gebruikt en de breipennen waren al door zoveel 
zwetende handjes gegaan dat de roestige 
breipennen lastig te hanteren  waren. 

Kroontjespen
In de eerste klas leerden de kinderen eerst schrijven 
met potlood. Na een paar maanden mocht je dan 
met inkt schrijven. Aan de bovenkant van de tafel 
zat een gleuf  waarin de pen en het potlood lagen. 
Ernaast was dan een schuifje waaronder een potje 
met inkt was bevestigd.

Netjes schrijven met een kroontjespen was een ware 
kunst. Je moest niet teveel inkt aan het kroontje 
doen, dan kreeg je inktvlekken op je vingers in je 
schrift. Maar te weinig inkt zorgde voor gekras.

(Le(e)s)Boeken
Digitaal leren, gedifferentieerd onderwijs waren niet 
van toepassing. Alle kinderen hadden één boek en 
iedereen maakte dezelfde opdrachten.
Rekenen was vooral veel rijtjes maken en als je snel 
klaar was met rekenen had de meester nog wel een 
extra cijferboekje om nog meer rijtjes te maken.
Een klassenbibliotheek was een toekomstdroom van 
het ‘hoofd der school’ zoals de directeur vroeger 
werd genoemd. Iedere klas had maar een paar 
titels. Ik weet nog uit de vijfde klas dat we Panokko 
klassikaal moesten lezen. Om de beurt las dan een 
kind een bladzijde. Bij sommige lezers was dat een 
moeizaam gebeuren. Maar o wee, als je dan ineens 
een beurt kreeg en je was al bladzijden verder. Dan 
zwaaide er wat! Een zucht van verlichting slaakte we 
toen het boek uit was. Maar bij gebrek aan andere 
lectuur begonnen we opnieuw. En daarna nog eens.

Museumstukken uit de Oudheidkamer: schoolspullen
In onze Oudheidkamer ziet u veel voorwerpen uit het dagelijks leven. Voor de wisselende 
tentoonstellingen putten we graag uit ons archief. In dit Turfje halen we herinneringen op over de 
lagere schooltijd op onze twee scholen, daarom heb ik dit keer een paar dingen uit onze verzameling 
over die schooltijd opgezocht.

Door: Anneke Bregman-de Groot

Boven: breiles voor de meisjes en hieronder een klas, keurig met 
de armen over elkaar. Elk bankje heeft een gleuf voor de pennen 
en een inktpot.

FLORIS V DOOR DE EDELEN GEVANGENGENOMEN, 1296
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1970: ‘Hondenleven’ in Benthuizen
Dat het leven van een hond niet altijd over rozen 
gaat blijkt wel uit het volgende stukje welke in een 
tweetal kranten te lezen was.
We schrijven woensdag 28 januari 1970 als het 
Leidsche Dagblad aanheft met het volgende bericht: 
“Hondje gered van verdrinkingsdood”. Wat is er 
gebeurd?
Het bruine hondje genaamd Tummie van de familie 
Van Welzen uit de Prinses Beatrixstraat is de laatste 
dagen niet erg gelukkig. Zaterdag kwam het diertje 
thuis met een luchtbukskogeltje in zijn kop boven 
het rechteroog en gistermorgen liep het diertje het 
ijs van de Ringvaart tegenover de garageboxen aan 
de Van Leeuwenhoekweg op. Het water is hier zeer 
breed en ongeveer op de helft ging de hond kopje 
onder. Het slaagde er niet is om zich te redden.
Opperwachtmeester V.H.J. Dusink die dit opmerkte, 
deed een beroep op de brandweer om te hulp te 
komen, doch dit was achteraf niet meer nodig, 
want de heer B. Kersbergen uit Zeist, die bij zijn 
schoonvader, de heer A. den Hertog aan de Van 
Leeuwenhoekweg logeerde, zag de vergeefse 
pogingen van het diertje en bedacht zich niet. Hij 
ontkleedde zich (red.: volgens weerverleden.nl: Een 
koude dag met gemiddelde temperatuur van 2.6°C en 
een gevoelstemperatuur van -0.1 °C) en ging via ijs en 
water een staaltje van dierenliefde ten beste geven. 
Hij redde het dier van de verdrinkingsdood.

Burgemeester I.J.P. Keijzer, die hiervan kennis had 
gekregen, heeft de dierenvriend dinsdagmiddag 
27 januari in een persoonlijk schrijven zijn 
waardering en respect getoond voor dit optreden en 
sprak tevens de hoop uit dat het koude reddingsbad 
geen nadelige gevolgen voor zijn gezondheid zal 
mogen hebben.
Opperwachtmeester Dusink zou graag nadere 
informatie willen hebben van degene die Tummie 
heeft beschoten, getuigen worden verzocht zo 
spoedig mogelijk contact met hem op te nemen.

1957: “Waar is de groene kinderscooter?” 
In het Leidsch Dagblad van 2 juli 1957 verscheen het 

volgende bericht:
Het 5-jarig zoontje 
van de familie K. 
Alberts (red.: Klaas) 
te Benthuizen mocht 
gisterenmiddag met 
zijn ouders mee naar 
Leiden om te winkelen. 

Benthuizen van weleer… 7
In het vorige nummer van het “Benthuizer Turfje” staat geschreven wat een fantastische stukjes 
je tegenkomt. Zowel van uit de 19e eeuw, maar zeker zijn er ook een stuk recenter leuke artikelen 
te vinden. Deze keer blijven we iets dichterbij het heden, nou ja heden, we schrijven de jaren  
1957 en 1970.

Samengesteld door: Peter Bazen

Het huis van de familie 
Den Hertog aan de Van 
Leeuwenhoekweg, alwaar 
dierenvriend B. Kersbergen 
logeerde, die het hondje van 
een gewisse dood heeft gered 
door met gevaar voor eigen 
leven het dier uit het ijskoude 
water te redden.



december 2024  •  BENTHUIZER TURFJES  •  9

Het ventje dat geruime tijd geleden door kinder
verlamming werd getroffen, kan zich slechts 
voortbewegen op een kinderfietsje. Daarom gaven 
zijn ouders hem een groengekleurde kinderscooter 
(driewieler).
Groot was de ontsteltenis der ouders en van het 
kind, toen de scooter bij het verlaten van het 
warenhuis in Leiden verdwenen was.
Nu vraagt men zich af: heeft iemand hem per 
ongeluk medegenomen of is het fietsje gestolen?
Inmiddels hoopt de kleine Klaas Alberts, 
Dorpsstraat 108 te Benthuizen, dat hij spoedig zijn 
scootertje weer terug zal krijgen, want hij wil met 
dit zomerweer graag naar buiten . . . 

De volgende dag verscheen de 
volgende oproep van zijn ouders in 

de krant:
GEDUPEERD! Ons invalide zoontje werd 
maandag 1 juli zeer gedupeerd, daar bij V. en D. 
zijn kinderscooter werd gestolen tussen 16.30 
en 17.00 u. Inlichtingen gaarne aan zijn ouders 
K. Alberts, Dorpsstraat 108, Benthuizen.

En jawel! De volgende ochtend het volgende 
verheugende nieuws in de courant.
Klaas heeft zijn scooter terug!

Dankzij het bericht in ons blad van gisteren kon 
de Leidse politie gisteravond mededelen, dat de 
maandagmiddag in een warenhuis alhier gestolen 
groene kinderscooter, die aan de kleine invalide 
Klaas Alberts te Benthuizen toebehoorde, in beslag 
was genomen en kon 
worden afgehaald. 
Naar aanleiding van 
ons berichtje ontving 
de politie n.l. een 
tip, welke tot de 
opsporing leidde.
Het behoeft geen 
betoog, dat Klaasje 
overgelukkig 
zijn bezitting in 
ontvangst heeft 
genomen en 
vanmorgen weer 
naar de kleuterschool 
is gegaan, waar zijn 
klasgenootjes hem 
blij begroetten.

Vorige pagina: Klaas met een vriendje op de scooter.

Boven: Schoolreis, vooraan zit Klaas, verder ziet u o.a. Jaap van 
Leeuwen, Jannie Bremmer, Dineke Verhoek en Coby van Leeuwen.

Links: Klaas met zijn ouders in de stad.

Onder: Een blije Klaas met de teruggevonden scooter.



10  •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2024

Mijmeringen bij een 
prentbriefkaart

De Schoolstraat.
In de Schoolstraat staat een school. Dat 
zou je wel denken. Toch is dat met de 
Benthuizense Schoolstraat niet het geval. 
De school staat in de Graaf van Bloisstraat 
en de Schoolstraat is de weg naar de school. 
De straat was eerst een boerenerf.  Er stonden 
huizen en er was een fietsenmaker. Wie er alles 
van weet is Thijs van Beveren. Vanaf zijn tweede 
jaar woonde hij in de Schoolstraat die toen nog 
geen Schoolstraat heette.

Door: Anneke Bregman - de Groot

In 1948 kwamen Jacobus (Co) van Beveren en zijn 
vrouw Dith van Beveren-Terlouw met hun 2-jarige 
zoontje Matthijs (Thijs) in een van de huisjes in de 
toekomstige Schoolstraat wonen.  
Co teelde in de herfst spruiten en zomers werkte 
hij bij Nutricia. Toen Thijs 5 jaar was kreeg hij een 
broertje Joop en 6 jaar later werd het gezin verrijkt 
met een dochter, Trees. Het huis was eigendom van 
kolenboer Voorwinden. Thijs van Beveren vertelt 
dat het eigenlijk een oude stal was die door Han 
Voorwinden omgebouwd was tot drie huizen. De 
stal stond op het boerenerf achter het huis van de 
familie Voorwinden. Daarachter was het weiland 
met aan twee kanten een sloot. Aan de ene kant 
lag ‘De wijk’. Deze brede sloot liep vanaf de Vaart 
tot aan de Dorpsstraat. De kolen die kolenboer 
Voorwinden besteld had, werden dan ook per 
schip aangevoerd. Thijs weet nog dat het schip 
naast het huis van de familie 
Voorwinden aanlegde.
Toen de familie Van Beveren 
hun huis betrok, was er 
geen bestrating, alleen 
aangestampte aarde. De 
schuur was opgedeeld in 
drie huizen. Aan de lange 
kant was de ingang van het 
huis van Cor Groenendijk, 
aan de korte kant stonden de 
ingang met klompenhokjes 
van de andere twee huizen. 
Daar woonden de families 
Van Puffelen en Van Beveren. 

Thijs:  
“Het huis had een 

kleine woonkamer en 
daarnaast was een slaapkamer. 

Aan het huis zat een klompenhok met 
buitendeur. In het hokje was een aanrecht 

gemaakt. De wc stond buiten. De tussenmuren 
in het huis waren van hout en er zaten zodanige 
kieren in dat we gewoon briefjes bij de buren naar 
binnen konden gooien. Bij Groenendijk was de 
keuken onder de stalzolder. Dus als Voorwinden 
in de winter uien sorteerde op de zolder 
waarschuwde hij eerst de buurvrouw anders lag 
het stof in de potten en pannen. Het was natuurlijk 
ook erg gehorig. Maar mijn moeder was de koning 
te rijk. We woonden namelijk eerst bij mijn opa en 
oma in de Molenstraat. Dat was best gezellig, maar 
veel te klein voor 2 families. En nu had ze een echt 
‘eigen’ huis.”

Spelen
“Ik speelde vooral buiten. Er was van alles te 
beleven. Aan de overkant zat Jaap Vis de fietsen
maker. Het was er een enorme bende. Vis wist 
echter altijd alles te vinden. En in de oorlog was 
het maar goed dat hij nooit iets weggooide. 

Thijs op school met vlnr Cent van 
Beveren, Juf Kleissen, Thijs van 
Beveren P.zn, Thijs van Beveren 

Jaczn en Bas Roggeveen.
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Toen waren er geen onderdelen meer te krijgen. 
Maar Jaap Vis wist in die jaren iedere fiets nog te 
repareren.”
Thijs weet nog dat er later een echte etalage 
werd gemaakt in de schuur van Jaap Vis. 
“Daarin stonden dan nieuwe fietsen.” Hij vertelt 
verder: “In de winter was het helemaal een 
gezellige boel bij de fietsenmaker. Dan hadden 
de mannen niet veel te doen en stonden ze in de 
werkplaats om het kacheltje sterke verhalen te 
vertellen, terwijl Vis fietsen repareerde.”
Thijs speelde ook veel in het weiland van Van 
Driel. “We sprongen dan over de sloot om in 
het weiland te komen. (Op dat land kwam 
later de Van Leeuwenhoekweg). En ik ging met 
mijn vader mee naar de groentetuin. De tuin 
lag achter ons huis op het land van de familie 
Voorwinden. 

Daar werd later de christelijke school op gebouwd. 
Ik mocht ook meevaren met de schuit van schipper 
Voorwinden. Samen met Anton de Groot. Bij de 
sluis (het verlaat) verlieten we dan het schip en 
liepen we terug naar huis.”
Thijs bezocht de Openbare School. “Die stond 
naast ons huis. Het schoolplein lag aan de 
Dorpsstraat dus als we op het plein speelden zagen 
we alles wat er op straat gebeurde. Ik weet nog dat 
Oudesluijs werd aangereden. Op school zaten we 
met drie klassen in een lokaal. Ik had een meester 
die niet zo goed orde kon houden. En als we dan 
te ondeugend waren ging hij zijn vrouw halen! 

Die kwam dan binnen stuiven en sloeg de grootste 
belhamels om de oren. Dan keerde de rust weer.”
In de vakanties ging Thijs met zijn vriendjes vissen 
in de ‘Wijk’ naast zijn huis. “We vingen voorntjes. 
Die brachten we vaak naar schoenmaker Arie 
Prik (Langeveld). Die bakte de visjes dan in de 
koekenpan.”

Jaap Vis bij de etalage van de fietsenwerkplaats.

Boven: Thijs met zijn vader op de fiets met hulpmotor.

Links: Familie Jac. Van Beveren, rechts Thijs.
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Een nieuwe school en een nieuwe straat
In 1951 werd besloten om de nieuwe school op 
het land van Voorwinden en Smink te bouwen. 
Toen kwam er ook een ‘echte’ straat. Thijs: “Het 
kleine slootje werd volgegooid met puin. Daar over 
konden dan de vrachtwagens met bouwmateriaal 
naar de bouwplaats rijden.” Maar de grond was net 
een spons en een vrachtwagen reed zich er helemaal 
in vast. Er moesten drie tractoren komen om die 
wagen los te krijgen.
Toen de school afgebouwd was, werd ook de straat 
aangepakt. De straat kreeg nu ook zijn officiële 
naam: Schoolstraat. En de huizen een echt adres.
Voor een techniekliefhebber als Thijs had de 
bestrating van de straat nog een voordeel. Als het 
zondag was, stalden de kerkbezoekers hun auto in
de Schoolstraat (zie de prentbriefkaart op pagina 10).
“Er werden dan mooie auto’s in de straat geparkeerd,
onder andere een prachtige BMW en een Messer
schmidt (zo’n driewielauto met een cockpitraam). 
Echt geweldig!” vertelt hij.

Verhuisd
In de zestiger jaren verhuisde de familie Van 
Beveren naar de Julianastraat. Dat was een enorme 
verbetering. Thijs: “Daar hadden we voor het eerst 
een douche! In het huis in de Schoolstraat zat ik in 
een teil onder het aanrecht.” 
De oude huizen waren onbewoonbaar verklaard en 
werden afgebroken. Thijs werd na een verblijf op de 

technische school in Gouda vrachtwagenchauffeur.
De tijd van het wonen in de Schoolstraat ligt al in 
een ver verleden. Nu geniet hij met zijn vrouw van 
het wonen in de Roode Kruisstraat. En een leuk 
detail: Hun huis staat op het oude schoolplein van 
de (tijdelijke) Arnoldus van Osschool.

Linksachter land van Voorwinden en Smink waarop de school met de Bijbel werd gebouwd.  
Midden onder het dak van het Voorwinden huis en daar achter de bomen (bijna niet te zien)  

de huisjes van de families Van Beveren, Van Puffelen en Groenendijk, rechtsonder het huis van de Fam. Smink. 

De verzakte vrachtwagen wordt door drie tractoren weggesleept.
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Herinneringen aan de oude school
School met de Bijbel
In een blad van een historische vereniging ben je meestal met het verleden bezig. Dat verleden is 
soms de aanleiding van een hedendaags gebeuren. Dit keer is dat de verhuizing van de School met 
de Bijbel vanuit de Graaf van Bloisstraat. Honderden kinderen hebben die lokalen gevuld en een 
belangrijke periode van hun leven daar beleefd op een leuke prettige manier of toch…?

Door: Marjolijn V/d Haven-Verweij 

Het oude gebouw was de eerste 
halschool in Nederland (waar een 
klein dorp groot in kan zijn). Voor die 
tijd (1951/52) een mooi groot gebouw. 
Groot maar toch. Vijf lokalen en toen 
bestond de ‘lagere’ school ook uit zes 
jaargangen dus moest er ergens in die 
jaren een klas gedeeld worden met 
een andere klas, dus zoveel ruimte 
was er ook weer niet. Dit zal wel een 
regel zijn in Nederland, want ook nu 
hoor je bij nieuwe scholen meteen het 
probleem besproken worden dat er 
eigenlijk ruimte te kort is.

De hal
Herinneringen aan het gebouw zijn bij 
de ouderen vooral de grote hal. Alle 
klassen kwamen daar op uit. De hal 
die je als kind als heel groot ervaarde. 
Maar die als volwassene eigenlijk helemaal niet 
zo enorm bleek te zijn. De hal waar alle kinderen 
op maandagmorgen samen kwamen om de week 

te openen. De eerste klas vooraan. De zesde klas 
helemaal achteraan. En o wee, als je niet goed 
oplette. Dan bulderde daar de stem van het hoofd 

der school, de heer D.G. van 
Hoeven. Op vrijdagmiddag 
was er hetzelfde ritueel om 
de week af te sluiten.
In de hal stond ook 
een reusachtige bruine 
kast. Daar werden de 
schriften, boeken, inkt en 
andere leermiddelen in 
bewaard. En naast de kast 
stond een brede plank. 
De belhamels op school 
moesten vaak voor straf 
onder de plank staan. Als 
het lang duurde ging zo’n 
jongen (het waren meest 
jongens) in de plank zijn 
naam krassen. Bij een 
van de verbouwingen 
werd de plank verwijderd 
met daarop een aantal 
jongensnamen.

Klassenfoto bij de eerste christelijke school aan de Dorpsstraat 
(nu verenigingsgebouw ‘Ontmoeting’).

De nieuwe Halschool in volle glorie (1952).

Chr.  School,  Benthuizen
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Puntjes
Bij een aantal mensen (zij wilden alleen met hun 
voornaam in het Turfje) die ik vroeg naar hun 
schoolherinneringen kwamen eerst de nare puntjes 
naar boven. Over een meester die het heel normaal 
vond om je oor om te draaien en een juf die eigenlijk 
alleen maar afkeurende feedback gaf. Zelf heb ik 
vooral positieve herinneringen. Ik denk terug aan 
de heerlijke uren rekenen in de vijfde en zesde 
klas. Heerlijk eindeloos rijtjes sommen maken of je 
uitleven in een opstel. Nelleke vond juist het vaste 
opstel na elke vakantie vreselijk. Jaap heeft met 
name fijne herinneringen aan zijn schoolvrienden. 
In het speelkwartier was er altijd wel een spel of er 
werd geknikkerd. En vooral na schooltijd was het 
fijn om met elkaar op te trekken.

Ouders
Contacten tussen ouders en onderwijzend personeel 
waren er in de zestiger jaren niet veel. De kinderen 
kwamen zelfstandig, lopend naar school. Alleen als 
je in de Hoogeveen woonde kwam je op de fiets. 
Hooguit werd je de eerste dag, als je voor het eerst 
naar school ging, door je moeder gebracht. Al was 
dat ook vaak de taak van een ouder zusje of broertje. 

Janny weet nog wel dat er soms kijkmiddagen 
waren. Dan stond het schoolwerk op planken in de 
grote hal uitgestald. Haar moeder en oma kwamen 
toen op school kijken. Vooral de werkstukken van 
de handwerkles werden bewonderd. En Janny 
herinnert zich nog hun complimenten.

Winter
De school stond aan de Vaart. Dat was vooral fijn 
als het hard ging vriezen. Dan hoefde je niet op het 
plein te blijven, maar mocht je op het ijs!
Daar ging wel het een en ander aan vooraf. Eerst 
moest het een week hebben gevroren. Dan kwam 
Leen Looij, de gemeentebode. Hij boorde op een 
paar plaatsen een gat in het ijs om de dikte van het 
ijs te meten. Het ijs moest minimaal 10 centimeter 
dik zijn. En dan kwam het leukste onderdeel. D.G. 
van Hoeven, het hoofd der school, ging het ijs op en 
liep al stampend naar de overkant en weer terug. 
Pas als hij behouden op het plein was aangekomen 
mochten de leerlingen ook het ijs op. Als klein kind 
vond je dit ritueel vooral indrukwekkend. Later had 
je wel eens een droombeeld van een schoolhoofd 
dat door het ijs zakte, maar dat durfde je niet 
hardop te zeggen.

Schoolreisje naar de dierentuin. Rechts schoolhoofd D.G. van Hoeven. Achter 4e meisje rechts, bestuurslid P. van Gaalen.



Schoolreis
De schoolreizen waren een 
hoogtepunt in het schooljaar. 
Voor veel kinderen vaak een 
eerste kennismaking met ‘verre’ 
reizen. Zeker in de jaren vijftig 
gingen er nog maar heel weinig 
kinderen met hun ouders op 
vakantie. De dierentuin was 
altijd een bron van vermaak. 
En daarna de speeltuin! Vele 
jaren was het traditie dat de 
zesde klas naar Valkenburg 
ging. ‘s Morgens vroeg ging de 
klas per fiets naar het station 
van Zoetermeer. Vandaar ging 
het met de trein naar Limburg. 
In Valkenburg deed je meteen 
Duitsland en België aan, 
bij het drielandenpunt! Het 
schoolreisje zorgde ook voor 
verbinding met het schoolbestuur. Op veel foto’s 
zijn bestuursleden te vinden. Zo ook voorzitter 
P. van Gaalen. Hij was altijd zeer betrokken bij de 
schooljeugd. 

Om bij te dragen in de reiskosten naar Valkenburg, 
haalden de zesdeklassers oude kranten op. Maar 
als er een tekort dreigde voor de reis, betaalde Van 
Gaalen uit eigen zak het resterende bedrag.

Lessen
Anneke weet nog dat zij op de voorste rij zat dicht 
bij de deur. Dat was een mooi plekje. Je mocht dan 
als er op de deur werd geklopt, opstaan en de deur 
open doen. 
Verder kan zij zich de prachtige tekeningen op het 
bord in de eerste klas goed herinneren. Vooral juf 
Cuperus I kon heel mooi tekenen. Er was ook een 
juf Cuperus II. Die was juf in de tweede klas en 
speelde tijdens het zingen op het orgel.
Sommige schooljaren laten weinig herinneringen 
achter. Maar door de verhalen in de vierde en vijfde 
klas en de sfeer die de meester in die klassen bracht, 
werd bij Anneke het idee geboren om ook in het 
onderwijs te gaan werken.

Heerlijk voor de kinderen die nu naar de nieuwe 
basisschool gaan, dat ze een fris functioneel gebouw 
hebben. Ook al maak je je als leerling daar niet zo 
druk om. 
Door de reacties die over het schoolgaan aan mij 
werden verteld, de leuke en minder leuke, komt 
duidelijk naar voren dat een kind die tijd gewoon 
beleeft omdat het erbij hoort. 
Koester daarom de goede en mooie herinneringen. 

Heb je een mooi verhaal over je schooltijd laat het 
de redactie weten want we zijn altijd in voor een 
goed verhaal.
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Juffrouw Reitsma in haar nieuwe lokaal leest de klas voor.

Het team in 1969, vlnr: A.P. Voets, G. van Beuzekom, 
 A. Veersma, D.G. van Hoeven en I.Cuperus.
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Geschiedenis
Zoals in de meeste dorpen in ons land was er in 
Benthuizen één (openbare) dorpsschool. De nieuwe 
grondwet uit 1848 gaf ouders wel de mogelijkheid 
zelf een school op te richten, maar gelijke betaling 
van personeel en huisvesting werd pas na 1900 
verder uitgewerkt.
Dat betekende dat tot 1914 alle dorpskinderen op 
dezelfde school onderwijs kregen. Dat de kinderen 
vóór 1900 leerden lezen, schrijven en rekenen mag 
een wonder worden genoemd. Er zaten namelijk 
113 kinderen op school. Allemaal in één lokaal! 
In 1863 kwam meester Houbolt naar Benthuizen. 
Hij moest alle kinderen, van 6 tot twaalf jaar, tegelijk 
lesgeven.
Pas 16 jaar later kon er een tweede onderwijzer 
worden benoemd. Meester Houbolt klaagde over 
het schoolgebouw, het was oud en enorm gehorig. 
Nadat ook de gezondheidscommissie had geklaagd 
over de toestand van het schoolgebouw, maakte 
het gemeentebestuur werk van nieuwbouw. En in 
1904 stond er een nieuwe school, midden in het 
dorp, tegenover de Hervormde Kerk. Er kwam een 
nieuwe meester. Arnoldus van Os werd hoofd der 
school. Bovenmeester Van Os hoefde niet ver te 
lopen om de school binnen te gaan. Zijn huis stond 
op het schoolplein. 

De kerkelijke gemeenten in Benthuizen wilden na 
de wetswijziging wel een eigen christelijke school 
stichten en in 1904 werd al een vereniging opgericht. 
Het duurde echter nog 10 jaar voordat er een echte 
school stond. 
De christelijke school kwam in 1914 ook aan 
de Dorpsstraat te staan. Na nog een tijd dienst 
te hebben gedaan als kleuterschool werd het 
later verbouwd tot winkel van Jan Verheul. Aan 
de straatkant werd een bovenmeesterswoning 
gebouwd. (Dit huis staat er nog. De school/winkel 
is nu het verenigingsgebouw van de Ger. Gem.). 
Hoewel er twee scholen in het dorp waren, 
bleef de sfeer gemoedelijk. Tijdens de jaarlijkse 
schoolreis in 1920 gingen de scholieren met de beide 
bovenmeesters dan ook gezamenlijk met de schuit 
van Voorwinden naar de zee in Katwijk.

Nieuwbouw
Zowel de christelijke als openbare school waren 
volgens de toen geldende mode gebouwd. Hoge 
ramen, zodat de leerlingen niet werden afgeleid en 
een lange gang waaraan de lokalen lagen.
Eind jaren dertig groeide de christelijke school 
uit zijn jasje. Het schoolbestuur wilde een extra 
lokaal. De gemeente had geen geld, zodoende 
kwam er geen toestemming. De openbare school 
had een lokaal leeg staan, daar kon wel een klas 
van de christelijke school les krijgen, vond het 
gemeentebestuur en zo geschiedde.

Scholen in Benthuizen
Nu de twee scholen in ons dorp een nieuw gebouw in de nieuwe wijk hebben betrokken is het tijd 
om eens na te gaan hoe het allemaal begon met onze scholen.
Een van de oudst bekende schoolmeesters is meester Houbolt. Hij deed enorm zijn best het onderwijs
niveau van de dorpskinderen omhoog te krijgen. Hoofden der school waren vroeger belangrijke 
personen binnen de dorpsgemeenschap. Vooral meester Van Os (tot de verhuizing de naam van 
de Openbare School) zette zich in voor de inwoners. Hij was onder andere ook oprichter van de 
Boerenleenbank en de woningbouwvereniging.

Door: Anneke Bregman-de Groot

Het voormalige schoolmeestershuis aan de Dorpsstraat.

Meester Van Os leunend op het schoolhek.
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Tijdens de oorlog werden de beide schoolgebouwen 
gevorderd door de Duitse bezetter. Dat betekende 
voor de beide schoolhoofden een heel gepuzzel om 
de leerlingen ergens onder te brengen. Ze kregen o.a. 
les in de schuur van de firma Gräper, de consistorie 
van de Hervormde kerk en soms op de deel van een 
boerderij.
Na de oorlog konden ze weer gebruikmaken van 
hun eigen gebouw. Het ruimtegebrek 
bleef en geld was er voor de scholen 
in de eerste naoorlogse jaren niet.
Maar het schoolbestuur bleef aan
dringen op nieuwbouw en in 1951 
kon de eerste steen worden gelegd. 
Koosje Verheul en Atie van Waaij 
mochten samen de eerste steen 
leggen. Volgens de Leidsche Krant 
“legden zij een steen voor de school 
waarin ze mogelijk wel eens in de 
hoek zouden staan.”
De school had een bijzonder ontwerp 
uit Denemarken. Het was een 
zogenaamde vijfklassige Halschool. 

In Nederland was het de eerste keer dat zo’n school 
werd gebouwd. Bij dit ontwerp wordt zoveel mogelijk 
zonlicht opgevangen door de school in noord-zuid
richting te bouwen. De architect was de heer Nijhoff. 
Ook aan het metselwerk was veel aandacht besteed, 
met uitstekende stenen in geometrische figuren. 
Jammer genoeg is er na de diverse uitbreidingen 
niet veel meer terug te zien van het oorspronkelijk 

ontwerp. 
De leerlingen kwamen in 
1952 in een prachtig groot 
en licht schoolgebouw. De 
HKB bezit nog een maquette 
van het gebouw. Gemaakt 
door J. v/d Bijl. U kunt in de 
Oudheidkamer het originele 
ontwerp bewonderen.

Arnoldus van Os
En de Openbare School? 
Daar ploeterden personeel 
en kinderen voort in het 
oude gebouw aan de Dorps
straat. Maar in de krant lezen 
we dat de nieuwbouw van 
de christelijke school in 1952 
wel zal zorgen voor een 
“aanzienlijke verschuiving in 
de onderwijsoutillage”. De 
leerlingen van de Openbare 
School verhuisden in hun 
gebouw naar de andere zijde. 
De twee oude lokalen werden 
verbouwd tot gymnastieklokaal 
en verenigingsgebouw. Terwijl 
de oude christelijke school 
de huisvesting werd voor de 
Benthuizer kleuters.

Midden: maquette van de School met de Bijbel.

Rechts: de openbare school aan de 
Dorpsstraat, het voorste gedeelte werd 

verbouwd tot verenigingsgebouw en gymzaal.

Onder: gedenksteen tgv de eerstesteenlegging.
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Burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen belooft 
in 1949 al dat er ook plannen zijn voor een nieuwe 
school voor het Openbaar Onderwijs. Maar het duurt 
tot 1968 voordat de leerlingen kunnen verhuizen 
naar een nieuwe school. In de Kon. Julianastraat 
kwam een (tijdelijke) school. De leerlingen helpen 
mee met de verhuizing. Tien jaar later wordt er bij de 
Emmaplaats een definitief gebouw gerealiseerd. 

Afscheid
Door de verhuizing van de twee dorpsscholen 
verandert het aanzien van ons dorp. De Arnoldus 
van Osschool en de gymzaal maken plaats voor 
appartementen. De bestemming van het oude 
gebouw van de School met de Bijbel is nog niet 
bekend. Wel is het een monument geworden.  

Dat betekent dat het gebouw een beschermde status
heeft gekregen en niet ‘zomaar’ mag worden 
verbouwd. Als liefhebber van historie zou ik graag 
zien dat het gebouw weer wordt teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat. Zodat Benthuizen weer kan 
genieten van de mooie, zonnige en lichte Halschool.

Met de verhuizing 
naar de nieuwe 
wijk is de naam 
Arnoldus van Os 
achtergebleven. 
Het zou wel een 
mooie geste zijn 
om zijn naam 
te gebruiken 
bij het nieuwe 
appartementen
gebouw die op de 
plaats van de oude 
openbare school 
gebouwd wordt. 
Als blijvende 
herinnering 
aan deze oude 
schoolmeester. 

Het bouwen van de christelijke school in 1952 ging niet zonder slag of 
stoot. De grond waarop de school moest komen was van de families 
Voorwinden en Smink. Die waren op zijn zachtst gezegd niet erg 
ingenomen met de plannen voor een schoolgebouw op hun grond. Na veel 
praten gingen de beide eigenaren akkoord. Het betekende wel dat zij hun 
tuinen kwijtraakten, evenals een varkensschuur en een koeienstal. De 
vergoeding was ook zuinigjes. Ze kregen 0,75 cent per vierkante meter!

Om de Hal school te kunnen betalen moest het schoolbestuur 15% 
van de bouwsom zelf inbrengen. Het bestuur leende dit bedrag van 
particulieren. De notaris wilde met eigen ogen zien dat het geld er 
daadwerkelijk was. Daarom toog de notaris met een paar bestuursleden 
naar de boerderij van de familie Groen aan de Benthorn. Daar opende 
een van de gebroeders Groen de brandkast en telde 24.000 gulden 
neer voor de ogen van de notaris. 

School met de Bijbel vanuit de lucht. 
Rechts naast de school is de Wijk(sloot) 
te zien die tot aan de Openbare school 
loopt.(boven aan de foto). Linksboven 
liggen de tuinen van de families Smink 
en Qualm.

De nieuwe School met de Bijbel in 1952 
 gezien vanaf het weiland van Van Driel. 

Later komen hier de Graaf van Blois
straat en Van Leeuwenhoekweg.

De Openbare School kreeg zijn naam ‘Arnoldus van Os’ in 1961. Toen 
werd het gepensioneerde hoofd der school 80 jaar. Het gemeente
bestuur en de oudercommissie stelden voor om als dank voor al zijn 
arbeid de school ‘Arnoldus van Os’ te noemen. 
Van Os mocht zijn naam op de school persoonlijk onthullen.  



Uw logo ook in dit blad?
Neem contact op met: 

info@historischekringbenthuizen

Italiëlaan 12
2391 PT  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 40 44 55
info@vanaalst-groothandel.nl
www.vanaalst-groothandel.nl

Italiëlaan 8c
2391 PT  Hazerswoude
Tel.: 0172 23 23 44
info@bremmertransportcollege.nl
www.bremmertransportcollege.nl

B o o m k w e k e r i j
Bij de Vaate en de Peinder

Westzijdeweg 4b
2391 JG  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 17 060

Dorpsstraat 77
2731 AM  Benthuizen
Tel.: 079 33 13 962
www.aannemingsbedrijfgraper.nl

Ambachtsplein 2
2391 BD  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 58 83 40
www.hassefras.com

Dorpsstraat 95
2391 BD  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 58 935
www.huismanwonen.nl

Jobarco B.V. / Pantaflex B.V. 
onderdeel van Cable Connectivity Group
Verbreepark 15
2731 BR Benthuizen
www.cableconnectivitygroup.nl

T i m m e r  &  o n d e r h o u d s b e d r i j f

De Tocht 8
2731 CJ  Benthuizen
Tel.: 06 10 80 08 39

Verbreepark 23
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 34 20 601
www.vdmbv.com

Peter de Peinder
Ochternstraat 5
2731 EN  Benthuizen
Tel.: 06 26 96 79 05
info@depeinderinstallatiebedrijf.nl

Administratiekantoor W. Pos
Register Belastingadviseur
Emmaplaats 32
2731 GL  Benthuizen
Tel.: 06 51 91 92 21
info@wimpos.nl

Verbreepark 10-A
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 34 60 969
www.poskaart.nl

Kevin Schut
Veluwemeer 42
2729 PC Zoetermeer
Tel.: 06 24 49 14 51
info@schoonmaakbedrijfpos.nl

Internationaal Transportbedrijf
C. de Ruiter en Zonen B.V.
Westzijdeweg 69a
2391 JE  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 16 200
www.cderuiter.nl

De Ruiter Transport B.V.
Italiëlaan 8
2391 PT  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 33 15 700
www.deruitertransportbv.nl

Administratiekantoor
Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE  Zoetermeer
Tel.: 079 31 90 687
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl

Hogeveenseweg 51
2731 LB  Benthuizen
Tel.: 0172 58 30 50
www.mvdspek.nl

VDS Automotive Group B.V.
Heerewegh 28
2731 BM  Benthuizen
Tel.: 079 59 39 445
www.vdsautomotive.com

Prins Willem Alexanderplein 7
2731 EJ  Benthuizen
Tel.: 079 33 13 940
www.plus.nl/plus-benthuizen

Hogeveenseweg 4
2391 NR  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 079 34 10 539
info@vermeulengroep.com
www.vermeulengroep.com

Administratiekantoor
Verbreepark 6
2731 BR  Benthuizen
Tel.: 079 33 10 800
www.kantoorzaal.nl

Edisonstraat 47
2723 RS Zoetermeer
Tel.: 079 33 14 326
www.zoeterhage.nl

Fysio Benthuizen
Dorpsstraat 49
2731 AL  Benthuizen
Tel.: 079 34 11 877
www.fysiobenthuizen.nl

Burgemeester Colijnstraat 21
2771 GE  Boskoop
Tel.: 0172 21 46 37
www.colpaoptiek.nl

Schotlandlaan 24
2391 PP  Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 40 42 07
www.fortune.nl

Rozet 45
2742 PS  Waddinxveen
Tel.: 06 53 36 48 85
cvanmourik@cvanmourik.nl



1965, Drukte in de Schoolstraat,  
de bejaarden gaan op reis…

1970, Rechts de Schoolstraat  
met op de achtergrond de  

School met de Bijbel.  
Rechtsvoor de huisjes van  

kolenboer Voorwinden.

Arnoldus van Os, hoofd der 
openbare lagere school te 
Benhuizen.

Het schoolplein van de  
Arnoldus van Osschool.


